
Betoverend Betoverend 
lichtlicht  

Bij vrouwelijke oudsten en homo-
relaties kom je alleen uit wanneer 
je “de menselijke, historische en 
culturele factoren in de Schrift 
laat meewegen op een manier die 
destijds nog achter de horizon lag”, 
aldus hoogleraar Ad de Bruijne. 
‘Destijds’, daarmee bedoelt hij de 
tijd van de Reformatie. De Bruijne 
vindt dat de Schriftvisie die toen 
werd uitgewerkt, achterloopt. Er 
is sprake van achterstallig onder-
houd, dat hoognodig opgepakt 
moet worden.1 Het flakkerende licht 

van de toverlantaarns 

van de autonome 

interpretatie 

is betoverend
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1 Zie mijn artikel ‘Een gedoofde zon?’ in: Nader Bekeken jrg. 32, nr 3, 
maart 2025, p. 94-97.

2 Column in het Nederlands Dagblad, 13 januari 2018.

3 Ad de Bruijne, ‘Ethiek en hermeneutiek,’ in: Gereformeerde hermeneu-
tiek vandaag. Theologische perspectieven, Barneveld, 2017, p. 181 e.v. 



Wat is zijn ontwerp bij dit onderhoudsplan? 

Horizon

‘Nog achter de horizon.’ Die vier woorden illustreren de essen-
tiële verschuiving.  
De geschiedenis is verdergegaan sinds de Reformatie. Wij 
weten vandaag, zegt De Bruijne, veel meer over de tijden en 
culturen rond de Bijbel. Wetenschappelijke kennis nam toe. 
En wijzelf werden individueler, mondiger en ontwikkelden 
historisch en cultureel bewustzijn en besef van relativiteit. 
Daardoor kunnen wij de menselijke, historische en culturele 
factoren in de Schrift meewegen op een manier die voor de 
reformatoren nog achter de horizon lag.
‘Vrijmoedig’ poneerde hij in 2018 zelfs dat wij meer weten dan 
Paulus, bijvoorbeeld over slavernij, de plaats van de vrouw, 
echtscheiding, homoseksualiteit.2 

Situationeel gekleurd

In de bundel Gereformeerde hermeneutiek vandaag schreef 
De Bruijne een artikel over de relatie tussen Bijbel en ethiek, 
waarin de contouren van zijn onderhoudsplan al doorsche-
meren.3 Als we zoeken naar antwoorden op ethische vragen, 
zegt hij daar, omvat dat veel meer dan het duiden en toepas-
sen van Bijbelteksten. Het gaat altijd om deze vraag: hoe doe 
je met je leven en met je concrete keuzen recht aan het grote 
verhaal van Gods werken in Christus? (p. 184) Maar daarbij 
moeten we bedenken dat veel ethische aanwijzingen in de 
Bijbel ‘situationeel gekleurd’ zijn: ze staan niet los van hun 
eigen tijd en situatie en zijn in de eerste plaats daarop gericht 
(p. 192). Toen Mozes de Thora gaf, leefde het volk Israël in de 
woestijn. Toen Jezus met de bergrede een vernieuwde Thora 
gaf, deed Hij dat in de nieuwe context van zijn naderende 
koninkrijk. En toen de apostelen verder schreven in de lijn van 
Jezus’ onderwijs, woog hun situatie mee in hun omgang met 
en interpretatie van het Oude Testament, aldus De Bruijne. 

Kantelpunt

En hier zit mijns inziens het kantelpunt. De Bruijne sluit 
niet alleen de inzichten van de reformatoren op binnen hun 
verstaanshorizon, volgens hem zijn ook de Bijbelschrijvers 

vergaand beïnvloed door hun context. God schakelde bij zijn 
openbaring mensen in, met al hun menselijkheid en dus als 
kinderen van hun tijd: de Bijbel is geschreven door mensen 
van toen voor mensen van toen. De Bruijnes aandacht gaat 
vervolgens vooral uit naar de menselijke factoren. 
Daarmee doet hij de eeuwige God en zijn Geest tekort in hun 
mogelijkheid Bijbelschrijvers te inspireren over de grenzen 
van de tijd heen. Als echt en eeuwig God kan de Geest veel 
verder vooruitkijken dan mensen. Zo wisten ook de oudtesta-
mentische profeten niet “op welke en wat voor tijd de Geest 
van Christus in hen doelde, toen Hij van tevoren getuigde van 
het lijden dat op Christus zou komen en van de heerlijkheid 
daarna” (1 Petr. 1:11, HSV). Deze Geest heeft eerst de diepten 
in God doorzocht en wat Hij daar ontdekte aan ons geopen-
baard. Paulus’ woorden ontspringen dan ook niet uit mense-
lijke wijsheid, zo zegt hij zelf, maar zijn hem door de Heilige 
Geest geopenbaard. Het gaat juist om dingen die in geen 
mensenhart zijn opgekomen (1 Kor. 2:9-11). Daarom volg ik De 
Bruijne in zijn eenzijdige blikrichting niet, hoezeer ik ook de 
vragen onderken. 

In onze eigen context

Zoals de apostelen dat deden met het onderwijs van Jezus 
en Mozes, zo moeten wij, aldus De Bruijne, op onze beurt 
de woorden van de apostelen leren zien binnen onze eigen 
context, en zo de betekenis ‘herkennen’. Er heeft zich sinds 
hun tijd weliswaar geen heilsfeit voorgedaan dat een nieuwe 
fase van de heilsgeschiedenis in zou leiden, toch verschillen 
onze omstandigheden van die van de christenen destijds. 
Daarom mag en moet de hedendaagse kerk de eigen situatie 
bij het lezen en begrijpen van de Bijbel mee laten wegen. Bij 
dat herkennen spelen ‘buiten-Bijbelse factoren’ een belangrij-
ke rol: algemene inzichten, menselijke vermogens, christelijke 
traditie en gemeenschappen, contextuele afstemming. Be-
langrijk is een expliciete duiding van de werkelijkheid (volgens 
De Bruijne ook een deel van Gods openbaring), zelfkennis en 
zelfkritiek, en een volwassen geestelijk onderscheidingsver-
mogen. Dit vergt een nadrukkelijke spirituele dimensie en het 
inoefenen van ontvankelijkheid voor God. 

Hoogmoed

Je vraagt je af hoe al die elementen zich tot elkaar verhouden 
en hoe je de goede afweging maakt. Hóe bepaal je nu of er 
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sprake is van menselijk inzicht of van de bedoeling van de 
Geest? Bij De Bruijne lijkt de beslissing te vallen ín de mens: 
in zí jn ‘geestelijk’ onderscheidingsvermogen, dat aansluit bij 
menselijke capaciteiten en wetenschap. Maar vermeng je zo 
niet je eigen geest met de Heilige Geest?4 Menselijke hoog-
moed, eigenwijsheid en arrogantie liggen hier op de loer.5 
Gods Woord is levend, krachtig en scherper dan een twee-
snijdend zwaard en ontleedt de opvattingen en gedachten 
van ons hart (Hebr. 4:12). Niet wij ontleden en schiften Gods 
Woord; de Heilige Geest ontrafelt – met en door middel van 
het Woord – onze menselijke, beperkte inzichten. De drie-eni-
ge God en de Schrift staan daarbij niet bij voorbaat tegen-
over historische en culturele factoren. Wel nemen ze stelling 
tegenover een in zijn denken en voelen bedorven en zondig 
menselijk individu en tegenover een eigengereide en hoog-
moedige mondigheid en ontspoorde historische en culturele 
factoren. In het evangélie openbaart zich Gods reddende 
kracht (Rom. 1:17), maar vanuit de hémel openbaart zich Gods 
toorn over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen 
(Rom. 1:18). “Toorn van boven raakt alle godloosheid en on-
recht, onontkoombaar en universeel.”6 Deze beide dynamie-
ken zijn tegelijkertijd van kracht.

Hemelsbreed verschil

Er bestaat een hemelsbreed verschil tussen de Schriftvisie van 
de reformatoren, Bavinck, Trimp en Van Bruggen enerzijds 
en De Bruijne anderzijds. Voor de eersten is de Schrift zelf, 
als geschreven tekst, het uitgangspunt. Alle interpretatie 
dient de aard van de Bijbeltekst te respecteren en zich door 
de Bijbel zelf te laten normeren.7 Alle uitleg is immers gericht 
op de ‘heilige letters’ van de door God geademde Schriften. In 
het geïnspireerde getuigenis van de apostelen vinden we de 
authentieke verkondiging van de ‘totus’ (volledige) Christus. 
Zijn Geest heeft hen conform zijn belofte ‘binnengeleid in zijn 
werkelijkheid’ (Joh. 16:13). Hun getuigenis moet onverkort ver-
kondigd worden in de bediening van het Woord en toegepast 
in het leven vandaag. 
 
Volgens De Bruijne zijn Bijbelwoorden geschreven door 
mensen van toen aan mensen van toen. Ook al is de Schrift op 
een bepaald punt duidelijk, daarmee is ze nog niet de norm 
als onze situatie anders is dan toen. Daarom moeten wij niet 
blijven stilstaan bij de Bijbeltekst, maar menselijke, histori-
sche en culturele factoren mee laten bepalen wat die tekst nu 
voor ons betekent. Daarbij kunnen we heel anders uitkomen 
dan de Bijbel, zoals uit De Bruijnes boek Verbonden voor het 

leven blijkt.8

En zo is het onvermijdelijk dat we op den duur gaan drijven 
op de menselijke geest die met zijn inzicht, ratio en gevoel 
gaat heersen over Gods Woord, en dat menselijke stemmen 
de boventoon gaan voeren. Het zal je als ‘leek’ ook niet meer 
lukken zelf de Bijbel te lezen, want daarvoor ontbreekt het 
aan deskundigheid met betrekking tot al die buiten-Bijbelse 
factoren. Je kunt de hermeneutisch en in diverse wetenschap-
pen geschoolde theoloog niet missen. Maar arme gelovige, 
wanneer je aan de elite van theologen en wetenschappers 
overgeleverd bent!

Afschaffing?

Het is uiteindelijk niet meer de heilige Schrift die heerst over 
mensen met hun meningen, levensgevoel en culturele anten-
ne. De rollen worden omgekeerd. De hedendaagse mens gaat 
op eigen benen staan en het Woord van God beoordelen. De 
tijdgeest, het moderne levensgevoel, de (blijkbaar per defini-
tie positief te duiden!) culturele ontwikkeling domineren de 
Schrift. Daarmee is ten diepste het gezag van het Woord, dat 
vraagt om geloof, vertrouwen en gehoorzaamheid, opgegeven. 
Terecht karakteriseerde iemand het ‘achterstallig onderhoud’ 
van De Bruijne niet als versterking, maar als “afschaffing van 
het gezag van de Bijbel”.9 En een ander: “Levensgevaarlijk. Een 
mensenwoord tegenover Gods Woord”, en: “Gesteund door 
uw argumenten zullen mensen het Woord van God laten val-
len”.10 En weer iemand anders: “Wanneer het Woord beroofd 
wordt van zijn universele gezag, wordt alles vloeibaar”.11

Betovering

In 2017 schreef De Bruijne een uiterst behartigenswaardige 
column over de betovering door een aangepast Evangelie; 
met een soft Godsbeeld waarin wij Gods liefde modelleren 
naar wat wij liefdevol vinden. Met een vervaging van oordeel 
en toorn en met de behoefte aan een authenticiteit waarbij 
we alleen nog pruimen wat vanzelf komt en wat ons op geen 
enkele manier het gevoel geeft dat we tegen onszelf moeten 
ingaan. Het wordt vanaf preekstoelen met profetische poeha 
verkondigd en vervolgens dankbaar in de geloofsbeleving 
geïntegreerd. De Bruijne wilde dit bestrijden, zelfs als dat de 
vrede onder christenen zou verstoren. Hij meende in zijn pre-
ken gewoon de klassieke christelijke leer te verwoorden en die 
royaal en rechtstreeks uit Bijbel en belijdenis te onderbouwen.  

136

N A D E R
B E K E K E NACTUEEL



Maar in hoeverre wordt zijn insteek vandaag nog gedragen 
door de klassieke overtuigingen en belijdenissen? Is hij niet 
zelf ‘betoverd’ door zijn eigen opvatting van een in vroegere 
tijden opgesloten Evangelie en een daardoor in zekere zin 
gemuilkorfd Woord van God? 

Het duistere pad ...

Waar loopt deze weg op uit? Te vrezen valt dat uiteindelijk 
het uitgesproken en geboekstaafde Woord van God bijgezet 
wordt in het museum van oudheden. Het dateert immers uit 
lang vervlogen tijden. Meewarig verzuchten we: ‘zo geloofden 
ze dat vroeger; wij weten inmiddels meer’. En dat ‘meer’ heeft 
zomaar de pretentie van ‘beter’. 
De Bruijnes methode is breed toepasbaar. Wij weten ‘meer’ 
als het gaat over de schepping van de wereld uit het niets; 
over een historische zondeval; over de bipolariteit van man-
nelijk en vrouwelijk; over een verzoening door voldoening; of 
over de biologische onmogelijkheid van opstaan uit de dood 
… Wij weten ...12

De mens zet vanuit zijn verstand, gevoel, wetenschap of 
bevattingsvermogen het ontleedmes in de Schriften en gaat 
heersen over het Woord van God. Dit proces hoeft ons niet 
te bevreemden, het heeft zich al meermalen voltrokken.13 Het 
heeft geen zin dat te ontkennen of er de ogen voor te sluiten. 

Het flakkerende licht van de toverlantaarns van de autonome 
interpretatie14 is betoverend. Het sluit naadloos aan bij ónze 
tijdgeest, bij óns gevoel, bij ónze menslievendheid, bij ónze 
cultuur, bij ónze wetenschap, bij ons verlangen om eigentijds, 
aantrekkelijk, veilig en ‘salonfähig’ kerk te zijn. Dat is niet wat 
De Bruijne beoogt. Maar zijn inzet zal wel ongewenste en 
ongedachte gevolgen krijgen.15 
Te voorzien valt dat tal van mensen al zingend achter deze 
lantaarns zullen aangaan, het donkere bos van het aardse 
leven door … totdat hun licht is opgebrand en na het onmis-
bare levenslicht van de heldere zon ook dit laatste zwakke, 
menselijke licht dooft. Met alle gevolgen van dien. 

Belijden?

Bij het overwegen van al deze dingen dringen zich ook vragen 
op. Met zijn column krijgt hoogleraar De Bruijne een podium 
in een landelijk dagblad. Met regelmaat mengt hij zich daar 
resoluut in de kerkelijke meningsvorming en processen. Bui-

ten de kerken om en soms voor de kerken uit. Maar getuigt 
dat eigenlijk wel van kerkelijke wijsheid en bescheidenheid? 
Belangrijker is de vraag hoe De Bruijne zich verhoudt tot het 
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4 Is hier niet sprake van een spiritualistische trek? Vgl. dr. J. van Gende-
ren en dr. W.H.Velema, Beknopte Gereformeerde Dogmatiek, p. 110-111: 
“Bij spiritualistische stromingen treft het ons dikwijls dat de Geest 
tegenover de letter gesteld wordt. (…) Woord van God in de ware zin 
is dan het Woord dat de Geest in onze harten spreekt. Bavinck merkt 
daarbij op dat de verheffing van het inwendig boven het uitwendig 
woord altijd leidde tot vereenzelviging van de Geest met het natuurlijk 
licht van rede en geweten (…) Tegenover Rome en allerlei geestdrij-
vers houden wij staande, dat we op de Schrift aangewezen zijn. De 
Geest bindt ons aan het Woord, dat zijn eigen Woord is. De gelovigen 
komen daar nooit bovenuit.” En verwijzend naar Calvijn en Bavinck: 
“Hoe licht glijdt onze menselijke geest uit en hoe groot is zijn neiging 
tot allerlei soort van dwaling! (…) Als de Schrift niet noodzakelijk zou 
zijn, zou ze haar centrale plaats verliezen. Dan zou er iets anders in 
het middelpunt komen te staan: de kerk (Rome), de geestelijke mens 
(spiritualisme), de religieuze gemeenschap (Schleiermacher) of de 
eigen mening (en ik voeg toe: de eigen tijd of de eigen cultuur, jw.) van 
de mens.”

5 Trefzeker verwijst Trimp naar een ‘ragfijn semi-pelagianisme’ in de leer 
aangaande het kennen van God. De Almachtige, Eeuwige en Onzien-
lijke kan feitelijk niet zonder onze inbreng en uitleg om de hinderlijke 
historische en culturele afstanden te overbruggen en in onze tijd nog 
verstaanbaar en acceptabel over te komen. Zie mijn ‘Het licht van de 
toverlantaarn’, in: Nader Bekeken, jrg. 32, nr. 3, maart 2025, p. 98 en 99.

6 J. van Bruggen, CNT Romeinen. Van Bruggen wees op college al op 
de gelijktijdigheid van beide werkwoorden in Rom. 1:16 en 18. In het 
evangelie openbaart God zijn gerechtigheid in een wereld, waarin ook 
Zijn toorn zich universeel manifesteert. 

7 Aldus C. Trimp in zijn afscheidsrede. 

8 Ad de Bruijne, Verbonden voor het leven. Een theologisch ethisch voorstel 
rond homoseksualiteit en seksuele diversiteit, KokBoekencentrum, 2022.

9 Dick Westerkamp, Nederlands Dagblad, 13 februari 2025. 

10 Zie: Een alarmerende boodschap aan theoloog Ad de Bruijne: ‘Wat u 
schrijft is levensgevaarlijk’ - Dr. M. Klaassen, reactie op een studiedag 
over het boek Verbonden voor het leven, 1 december 2022.

11 Diederik van Dijk, Nederlands Dagblad, 28 november 2022. 

12 Diederik van Dijk citeert H. Bavinck: “Het is een langzaam ontbindings-
proces. Het begon met terzijdestelling van de belijdenis: alleen de Schrift 
moest gehoord worden. Dan wordt ook de Schrift losgelaten en gaat men 
tot de Persoon van Christus terug. Van de Persoon van Christus wordt eerst 
Zijn Godheid, dan Zijn pre-existentie, vervolgens ook Zijn zondeloosheid 
prijsgegeven en blijft er niets van Hem over dan een godsdienstig mens, 
een religieus genie die ons Gods liefde openbaart. Maar ook dat bestaan 
en die liefde Gods blijkt voor kritiek niet bestand”. 

13 Tijdens de Verlichting begonnen mensen te geloven met hun gezonde 
verstand; de wonderen gingen als ongeloofwaardig de Bijbel uit. Zo 
ook de menswording van Gods Zoon en zijn opstanding uit de dood. 
Vergelijkbare tendensen deden zich later voor in de PKN. En: de theo-
logen gingen daarbij voorop. 

14 Zie opnieuw mijn ‘Het licht van de toverlantaarn’, Nader Bekeken 
maart 2025.

15 Zoals dat ook het geval was met het rapport God met ons: hoewel het 
niet de bedoeling had te relativeren, was dat wel het effect. “Het rela-
tivisme wordt erdoor in de hand gewerkt en het pluralisme gesanc-
tioneerd”, J. van Genderen en W.H. Velema, Beknopte Gereformeerde 
Dogmatiek, p. 98.



gereformeerde belijden over het Woord van God. Enige tijd 
geleden karakteriseerde hij het verschijnsel ‘belijdenis’ als niet 
meer dan een historisch gegroeid instrument om de leer van 
de apostelen te bewaren. Dat instrument bleek tot nu toe 
waardevol, maar de Bijbel zegt niet dat het per se zo moet. 
Misschien passen belijdenissen wel niet meer bij kerk-zijn in 
een gedemocratiseerde en geglobaliseerde netwerksamenle-
ving. “Laten wij vooral terugvallen op de Twaalf Artikelen, de 
enige belijdenis die wortelt in de liturgie van de apostolische 
kerk. Daarnaast kunnen we ontspannen bewegen in de ruim-
te van latere confessies, als voorbeelden van trouw in eerdere 
tijden.”16 De typering verraadt distantie: voorbeelden uit de 
verleden tijd.
Maar ooit heeft hij als beginnend predikant trouw gezworen 
aan de belijdenis. Zonder die eed kreeg hij geen toegang tot 
de preekstoel. Meermalen hebben de kerken hem gevraagd 
die belofte te vernieuwen en met zijn handtekening te be-
krachtigen. Hoe kijkt hij daar nu tegen aan? 

Helderheid gevraagd

Binnen de NGK zijn de genomen besluiten inzake man, vrouw 
en ambt al veelvuldig geïmplementeerd. Inmiddels heeft de 
synode ook besluiten inzake homoseksuele relaties genomen. 
Niet op basis van de klassieke Schriftleer; De Bruijne signa-
leerde terecht dat daarin een andere Schriftleer meekomt. 
Hebben de kerken zich daar überhaupt rekenschap van gege-
ven? Zijn die daartoe op een transparante, eerlijke en kerkelij-
ke manier in staat gesteld? Het gaat niet aan eerst de bakens 
te verzetten, daarbij sussende woorden te spreken en er pas 
achteraf eens over te praten.  

De gemeenten van Jezus Christus én de daarin wonende gelo-
vigen hebben recht op klare wijn. En op het heldere Woord 
van God en een zuivere prediking van de volledige Jezus 
Christus. Het gaat immers niet om het woord van mensen.
 “… toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt 
ontvangen, hebt u het ook aangenomen, niet als een mensen-
woord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook 
werkzaam is in u die gelooft" (1 Tess. 2:13, HSV). 

Te voorzien valt dat 

tal van mensen al zingend 

achter deze lantaarns 

zullen aangaan, het 

donkere bos van het 

aardse leven door … 

totdat hun licht is 

opgebrand …
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16 Column in het Nederlands Dagblad, 11 december 2021.


