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Voorwoord

Voorwoord

Is het wel mogelijk om als Gereformeerde Kerk ook een evan-
geliserende kerk te zijn? Of moeten we dat overlaten aan andere
christenen?

Die vraag heeft me wel eens dwars gezeten. Het antwoord
vond ik in de praktijk van het werk dat ik mocht gaan doen als
gereformeerd predikant met een evangelisatie-opdracht in Venlo.
Dat antwoord is: het is mogelijk om van harte gereformeerd en te-
gelijk van harte missionair te zijn. Het kan: een gereformeerde
kerk, die open wil staan naar de wereld en mensen nodigt tot
Gods heil.

In Venlo staat een gebouw met de naam ‘Ons Huis’. Jongeren
van de vereniging Evangelisatie&Recreatie die kwamen evange-
liseren maakten er van: ‘Ons Huis-Open Huis’. Later kwam er op-
bouw van een Gereformeerde Kerk. En omdat de kerk voor ons
Gods huis is, mag je in geloof zeggen: Gods huis - Open Huis.

In Limburg zijn veel broeders en zusters, die het mee mogelijk
hebben gemaakt dat de Gereformeerde Kerk een evangeliserende
kerk werd. Aan hen draag ik dit boek op. En ik dank de missio-
naire mannen van de Werkgroep Kerkgroei voor hun betrokken-
heid.

Ds. H. Drost
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Inleiding

U kunt dit boek gebruiken als leesboek en als werkboek. Tk
heb geprobeerd het zo te schrijven dat ieder het voor zichzelf kan
lezen.

Maar het liefst zou ik het gebruikt zien als werkboek. Ik denk
dan aan broeders en zusters die bij voorbeeld in een evangelisa-
tiecommissie zitten en het als een wens koesteren dat heel hun
kerk evangeliserende kerk wordt.

Denken

Gereformeerde evangelisatie begint bij de bijbel. Dat Woord
gaf God ons om over na te denken en uit te leven. In de gerefor-
meerde belijdenis zien we hoe de kerk daar op een fijne manier
mee bezig is geweest. Vooral de DORDTSE LEERREGELS geven ons

‘veel om over na te denken. Wie een gezonde boodschap uit wil

dragen, zal eerst moeten nadenken over de gezonde leer. De eer-
ste vier hoofdstukken zijn bedoeld voor bezinning.

Doen

Dat bezig zijn met Gods Woord doet ons op weg gaan naar
Gods wereld. Het goede nieuws wat we gehoord hebben mogen
we vertellen. Hoe doen we dat? Gereformeerde evangelisatie wil
werken vanuit de gemeente en naar de gemeente. Dat is een ge-
loofskeus op grond van de bijbel. De laatste drie hoofdstukken
zijn bedoeld om met de gemeente op weg te gaan.

Verwijzingen

Verwezen wordt naar de auteur en het jaartal van zijn boek
dat in de boekenlijst te vinden is.



T peter Scheele,
1995, p. 8, verge-
lijk p.110.

Verkiezing

Verkiezing

Frustratie

Door Gods liefde gemotiveerde gemeenteleden zien een taak
om het evangelie uit te dragen. Zij gaan een bus-project bij een
winkelcentrum beginnen. De verwachtingen zijn hoog. Sommi-
gen van hen dromen dat de mensen zich zullen verdringen rond
de bus. Maar de praktijk valt tegen. Het interesseert de mensen
geen biet. Jan is alleen geinteresseerd in cola en bier uit de super-
markt. En hoe minder de mensen zijn geinteresseerd, hoe meer de
christenen worden gefrustreerd. Hoe ga je daarmee om?

Er zijn christenen die dat eerlijk toegeven, dat niemand in hun
boodschap geinteresseerd is. Ze willen stoppen met het evangeli-
seren. Dat gebeurt ook in de praktijk. Want ze vinden dat evan-
gelisatie succes op moet leveren. Die denkfout maak ik ook nog
regelmatig.

Maar dat heeft de HERE ons nergens beloofd. Hij heeft ons ze-
gen beloofd als we doen wat Hij wil: met Zijn Woord in de wereld
staan en naar de wereld gaan. Als er niet veel mensen tot geloof
komen, hoeft ons evangelisatie-werk dus nog niet mislukt te zijn.

Anderen willen of kunnen niet toegeven dat het niet lukt
mensen echt te bereiken en tot Christus te brengen. Ze komen met
grote verhalen over de machtige sfeer en de fijne actie. Maar als je
wat nuchterder bekijkt wat er nu gebeurd is, is er niks gebeurd.
Vaak is het sfeertje opgeklopt als het over evangeliseren gaat'. Om
dit soort uitglijders te voorkomen, moet je in je denken bij God
beginnen.

Onmogelijk

Bij God beginnen leer je door er eerst goed over na te denken
dat je jezelf een onmogelijke opgave stelt. Je wilt een mens die ge-
nieten van de welvaart het belangrijkste in het leven vindt, daar
van af brengen. Dat is een onmogelijke taak.

Maar je maakt het nog gekker als je mensen een andere weg
wijst. Dat is niet de weg van het grote genot, maar de weg achter
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2 Mattheiis
19:23-24

3 Mattheiis
19:25-26

4 Zie aanteke-
ning 1

3 Zie aanteke-
ning 2

6 Zie aanteke-
ning 3

open huis

Christus aan. Dat is de weg van het kruis. Je vraagt van de genie-
tende mens dat hij niet meer voor zichzelf bezig is, maar zich richt
op Christus en voor de medemens gaat leven. Hoe zal de genie-
tende mens reageren op zo'n boodschap?

Denk uzelf eens in (en bespreek niet elkaar) hoe u zou reageren. Hoe
zou ik reageren als ik net lekker aan het barbecuen ben en ze komen
over "hun’ geloof praten? Zou u er positief tegenover staan?

De bijbel noemt dat onmogelijk. Christus zegt: " Voorwaar, Ik
zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnen-
gaan. Wederom zeg ik u, het is gemakkelijker dat een kameel gaat
door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk van
God binnengaat'™.

Christus' discipelen - de mannen die straks anderen het evan-
gelie moeten gaan brengen - zijn verbijsterd. Ze zien in dat het on-
mogelijk is dat een mens gered wordt. Tenminste, vanuit mense-
lijke mogelijkheden gezien. Daarom moet je bij God beginnen,
"want bij God zijn alle dingen mogelijk™.

Bij God beginnen betekent dat je moed krijgt om te evangeli-
seren.

Welbehagen

Bij God beginnen betekent ook dat je aan Hem de leiding
geeft. Hij bepaalt wie wel en niet tot geloof komen. Wie begint te
evangeliseren, zal merken dat hij het graag zelf wil bepalen. Er is
altijd de verzoeking dat wij denken door ons geloof, onze inzet en
ons gebed het aantal bekeerlingen te kunnen bepalen®. En als dan
niet gebeurt wat wij plannen, levert dat veel frustratie en ook wel
ergernis richting de hemel op. Om het goede spoor te houden,
moet je van te voren al voor God door je knieén gaan. Je geeft het
Hem in handen. Je geeft ook aan Hem over, wie Hij wil roepen.
Dat is buigen voor zijn ‘welbehagen’. Wij snappen niet waarom
de één wel komt en de ander niet. Wij buigen voor Gods genade
en oordeel als we in Zijn dienst mensen gaan nodigen tot het heil®.

Verkiezing in Christus®

Bij God beginnen betekent denken aan Gods werk in het bren-
gen van mensen tot geloof. In het spoor van de bijbel komen we
dan uit in de eeuwigheid. We komen uit bij het punt dat God be-
slist wie gered worden. Dat is Gods besluit. Dat is de verkiezing.
Nu leren we uit Efeze 1 vers 4 dat we over die verkiezing nooit
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Goes 1994,

p. 72-73

Verkiezing

moeten praten met voorbijgaan van Christus. God komt naar ons
toe door Christus. Hij verkiest ons ‘in Christus"”.

Verkiezing in Christus: genade

Dat betekent in de eerste plaats dat Hij mensen kiest via
Christus. Dat houdt dus in dat God niet iemand kiest omdat hij
beter is dan een ander. God kiest ook niet om ons geloof. Bij Gods
keus komt dat totaal niet aan bod. God vindt niet iets in ons, maar
Hij maakt iets bij ons. “De liefde van God vindt niet, maar schept | |
het voorwerp van haar liefde””. Zo wordt het onmogelijke moge-
lijk.

Vaak wordt vanuit het evangelisatiewerk wat bedenkelijk
naar de leer van de verkiezing gekeken, alsof het een beperking
zou inhouden van je mogelijkheden om mensen tot geloof te
brengen. Dat gaat dan zo: 'maar als hij nou eens niet uitverkoren
is?.

Dat is precies de omgekeerde benadering van wat de bijbel
ons leert. Dankzij verkiezing kan evangelisatiewerk betekenen
dat er mensen tot geloof komen. Zonder Gods besluit kwam er
niemand. Zonder de leer van de verkiezing moet je niet aan evan-
gelisatie beginnen. We mogen bij God beginnen. Hoe? Door eerst
samen over deze dingen te denken en te spreken en van God uit
de wereld in te gaan.

Dat heeft ook betekenis voor de keuze die je maakt in de me-
thodiek. Heel veel methodieken gaan uit van onze slimmigheid
om mensen in onze fuik te laten zwemmen: ‘de ongelovige zal ko-
men tot geloof - als wij slim en handig genoeg zijn’. Dat geeft on-
rust en frustratie. Want als het je niet lukt, moet je nog slimmer
worden... Het is in ons denken over evangelisatie belangrijk bij
God te beginnen. En het is een uitdaging om te kiezen voor zo'n
methodiek, dat je het besef houdt dat het Gods werk is.

Een voorbeeld. Wanneer je staat voor de keus waar je zult be-
ginnen te werken in de stad kun je slim proberen uit te zoeken
waar je de meeste kans maakt. Je kunt ook nog via trucjes probe-
ren die mensen van te voren te selecteren bij wie je een grote kans
maakt. Dan ga je aan het werk: je moet nu wel succes hebben
dankzij al je slimmigheid. Maar in je houding is er al iets misge-
gaan. Het vertrouwen op God was weg. Hoe moet het dan?

Je kunt best over de keus voor een wijk en over de mensen in
die wijk (doelgroepen) nadenken. Maar voorop moet blijven
staan dat God weet wie van Hem zijn’. Beter dan alles te willen
regelen, is het dan om bijvoorbeeld gewoon deur aan deur te wer-
ken. God weet wie daar van Hem zijn. Je loopt op straat en je belt
aan en ... het besef blijft dat het van Gods werk afhangt.
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IpLL3

)

10 Zie aanteke-
ning 4

Het is Gods werk. Het is Zijn verkiezing. Maar nergens in de
bijbel of in de gereformeerde belijdenis wordt daaruit de conclu-
sie getrokken dat wij het dus aan Hem maar moeten overlaten.

Integendeel, de bijbel die God tekent als de verkiezende God
laat ook zien hoe God Zijn mensen de wereld instuurt met de blij-
de boodschap. Onze belijdenis over Gods verkiezing zegt dat
God om mensen tot geloof te brengen "verkondigers van deze
zeer blijde boodschap zendt tot wie Hij wil en wanneer Hij wil™.

Acties

Wanneer het over evangelisatie gaat, denken we vaak aan ac-
ties als deur-aan-deur-werk, kinderclubwerk, evangelisatie op
een camping. Daar wordt veel in geinvesteerd. Maar terecht
wordt de vraag nogal eens gesteld of het alle moeite wel waard is.
Je mag je ook afvragen wat het uithaalt. Je mag je eigen manier
van werken altijd onder kritiek zetten. Het is ook wijs om soms te

concluderen dat je beter niet met een bepaalde manier van wer-_
ken door kunt gaan.

Geldt dat voor alle acties? Nee, acties zijn een middel om
mensen te bereiken die je anders niet bereikt. Het gaat erom een
loopplank uit te leggen naar de mensen om je heen. Vooral nu we
in Nederland in een situatie terecht komen dat steeds minder
mensen de kans krijgen met christenen en (dus!?) met de christe-
lijke boodschap in contact te komen, is het belangrijk om te pro-
beren met die mensen contact te leggen om met hen te kunnen
spreken over het geloof.

Hiermee is meteen de zeer beperkte waarde van acties aan-
gegeven. Aan acties ontbreekt namelijk wat wezenlijk is in het
contact tussen mensen voor de overdracht van het evangelie, nl..

dat je elkaar kent en vertrouwt. Die relatie is nodig. Daarom ko-

men ook veel meer mensen via relatie-evangelisatie dan via acties
tofigelootElin L fimat Mt S i ;

Al moet je acties in onze maatschappij niet stoppen, het is wel
wijs de beperkte waarde er van in te zien. Daarom is het wijzer
veel energie te steken in toerusting van gemeenteleden, zodat ze
als christen in deze wereld hun relaties ook kunnen benutten om
te spreken over het geloof. Het gaat om bewogen christenen in
deze wereld. Dat zet ons voor de vraag hoe het staat met de in-
houd van ons christelijk geloof. Terugvallen op jezelf doet je soms
schrikken over je eigen gebrek aan liefde. Dat leert ons dat je
Gods liefde nodig hebt om liefdevol naar de wereld te kijken.
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I pe zekerheid
van het geloof
krijg je als je op
Christus ziet.
Als je weet dat je
van Christus
bent, mag je ook
geloven van de
Vader te zijn.
Als je merkt dat
het geloof in je
leeft (zie DL I,
12 over de
vruchten), proef
je de diepe liefde
van God waar
het uit opkomt.
Dat doet je zin-
gen van eenwige

licfie.

12pL1, 14

Verkiezing

Verkiezing in Christus: spiegel

Gods liefde blijkt ‘in Christus’. Het is allemaal aan Christus te
danken. Dat geldt ook voor mij. God is mij goed in Christus. God
koos ook mij in Christus. Door het geloof in Christus zie ik die
liefde van God en voel ik het in mijn hart".

Als we zo gelovig met de verkiezing omgaan komt daar ver-
wondering uit voort. Het is de verwondering dat je er bij mag ho-
ren. Het is de verwondering over Gods liefde ondanks alles. Het
is de verwondering die geboren wordt uit besef van genade.

Dat is belangrijk voor onze houding in de wereld. Want als er-
gens in ons hart of leven het besef doorbreekt dat alles wat we zijn
teruggaat op God, doet ons dat wat. Je gaat wat je kreeg anderen
gunnen. Leven van genade maakt gul. Dat is een mooi woord -
dat 'gunnen’ - wat de houding van je hart aangeeft als je door ge-
nade geraakt bent.

De vrang - om ook met elkaar te bespreken - is: kennen wij die be-
wogenheid? Wat voel ik als ik in deze wereld rondkijk? Ben ik bewo-
gen over mensen in hun zonden? Of irriteert de wereld mij? Heb ik
in mijn denken die zondaars al afgeschreven als hopeloos? Of blijf ik
zoeken naar een weg, omdat ik ze het gun.

Voor persoonlijke evangelisatie is allereerst een liefdevolle
houding nodig. Maar van belang is ook dat je leven iets uitstraalt
van Gods werk. Vaak schaam je je hoe weinig dat het geval is.

Dat doet ons ook altijd weer terugvallen op de bron van
nieuw leven: Christus. Door Hem mogen we zeker zijn van de
verkiezing. En wat betekent dat? Dat we door Hem ook mogen
weten dat bij God de kracht is om ons leven anders te doen zijn.
Hij kan ons doen opvallen in deze wereld. Hij kan ons een leven
geven dat past bij spreken over Christus. Het is namelijk zo dat
Hij ons uitkoos om ons anders te maken. Niet omdat we al beter
waren dan anderen, koos Hij ons, maar om ons beter te maken.
Hij is de bron.

De apostel getuigt immers: “Hij heeft ons uitverkoren, niet:
omdat wij waren, maar: opdat wij heilig en onberispelijk zouden
zijn voor Zijn aangezicht (Ef.1:4)"".

Relatie-evangelisatie
Relatie-evangelisatie betekent niet dat je relaties aangaat om
te evangeliseren. Dan ben je niet eerlijk in je relatie. Je werkt met

een verborgen agenda. Deze kritiek geldt soms methodieken als
vriendschaps-evangelisatie. Dat betekent juist dat je kapot maakt
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13 zi¢ o, Johan-

nes 6:37: DL 1, 7
" God heeft
Christus ook van
eeuwigheid tot
Middelaar en
Hoofd van alle
uitverkorenen en
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van het heil ge-
steld. En omt hen
dodr Christus te
behouden, besloot
God tegelijk deze
uitverkorenen
ami Hem te ge-
ven en met
kracht tot de ge-
meenschap met
Christus te roe-
pen en te trekken
door Zijn Woord
en Geest”

wat je het hardst nodig hebt: vertrouwen. In een relatie moet het
je allereerst om de ander te doen zijn (niet om te evangeliseren).
Als je echt een goede relatie kent, kun je hem of haar ook wel dui-
delijk maken dat je hem of haar gunt wat je het kostbaarste in je
leven is (dus wel evangeliseren). Heel belangrijk is openheid en
eerlijkheid.

"~ Maar ieder weet uit ervaring (achteraf) of angstgevoelens
(vooraf) hoe moeilijk dat is. Vaak laten we de kans voorbij gaan
uit angst belachelijk gemaakt te worden of de relatie te verliezen.
We hebben er elke dag mee te maken en vaak voelen we ons daar-
in alleen staan. Als het goed is, spreken we er dagelijks met de
HERE over. Maar er is nog een weg die Hij ons geeft om op dit
punt verder te komen. Dat is de weg dat je er met medechristenen
over spreekt. Je kunt voor elkaar veel betekenen in het gesprek
daarover. Je kunt samen bidden. Je bent tenslotte niet alleen, maar
God plaatst ons bij elkaar - in de gemeente.

Verkiezing in Christus: gemeente

Dat komt ook voort uit Gods keus "in Christus”. Dat God "in
Christus” kiest, betekent ook dat Hij allerlei mensen bij elkaar
brengt in Christus. Mensen die christen worden zijn mensen die
door de Vader gegeven zijn" aan Christus. Vader brengt ons als
gezin samen bij Christus. Dat is de eeuwige achtergrond van het
wonder in deze wereld dat we gemeente noemen.

Deze werkwijze van God betekent dat wij in het evangelisatie-
werk nooit om de concrete gemeente heen mogen gaan. De ge-
meente moet de uitvalsbasis zijn om het Woord aan deze wereld
te brengen. Om die reden kan de gemeente ook de oefenplaats
zijn waar we leren te spreken over het wonder dat we geloven.
Wanneer we dat met elkaar gaan doen, krijgen we ook meer vrij-
moedigheid om met anderen te spreken op de momenten, die
God ons geeft.

Vrijmoedigheid.

We kunnen als gereformeerde christenen moeilijk relaties be-
nutten voor Christus omdat we vrijmoedigheid missen. Niet om
elkaar pijn te doen, maar om elkaar te helpen signaleren we die
zwakte. Wat kunnen we er aan doen?

Als we erover nadenken hoe dat komt, heeft dat ook te ma-
ken met de manier waarop wij kerk-zijn. We zijn een horende
kerk, geen sprekende kerk. We luisteren naar een preek.... zwijgen
en gaan naar huis.
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Verkiezing

Het is goed dat we zwijgen als God spreekt. Maar over wat
Hij zegt, mogen wij in gesprek raken. Dat is belangrijk. Geloof
leeft niet alleen van horen, maar ook van spreken. Dat zullen we
onder elkaar weer moeten leren. Behalve op de verenigingen
moeten we proberen met elkaar in gesprek te komen over wat
God allemaal op zondag zegt. Thuis kunnen we daarmee begin-
nen. In de gemeente - met kennissen, of nog beter: in de wijk -
kunnen we proberen vanuit de bijbel van hart tot hart te spreken.
Zo leert ons geloof verwoorden wat we geloven en dat maakt het
een stuk gemakkelijker om erover te vertellen wanneer een niet-
christen ons vraagt waarom we anders zijn.

Evangelisatie hoort in het hart van de gemeente en niet aan de
buitenkant, zoals nu vaak het geval is. Het gaat om de inhoud van
ons geloof en het spreken daarover in de wereld. Al het werk in
de kerk is gericht op verbeteren van de kennis en zo ook het spre-
ken in het geloof. Dat is opbouw van de gemeente die groei geeft
in het geloof. Die groei betekent meer weten van Christus en ook
meer spreken over Christus.

Een gemeente die haar taak voor de wereld begrijpt, zal daar-
om eerst kijken naar opbouw van de gemeente. Wat er gebeurt in
de samenkomsten, kan meewerken aan dat doel. Zo krijgt het ge-
meenteopbouwwerk een vervolg in kerkmensen die als levende
christenen in deze wereld staan. Dat blijkt de weg waarlangs
mensen tot geloof kunnen komen. Dat is een proces wat blijft, zo-
lang de kerk er is. Wanneer de preken en de bijbelstudies zich
daar ook meer mee bezig houden, kan dat vruchtbaar zijn voor de
uitbouw van de kerk in deze wereld. Via opbouw naar uitbouw.

Het hoort in de gemeente te beginnen. Naast de gebruikelijke
kanalen om elkaar te voeden tot een levend christenzijn in deze
wereld, is het ook goed om de zoveel tijd bijeenkomsten te beleg-
gen om met elkaar te spreken over het delen van het evangelie in
je relaties. Er zijn aardig wat hulpmiddelen op dit gebied™.

Dat is en blijft het belangrijkste. Maar naast het benutten van
onze positie als christenen in de wereld, blijft er de mogelijkheid
om via acties contact te zoeken met mensen die anders niet van
Christus horen. Ook actieve kerkmensen ervaren dat hun contac-
ten na verloop van tijd op zijn: je hebt er al eens met de buren over
gesproken, zij hebben de keus gemaakt. Om dan weer met ande-
re mensen in contact te komen kan een actie goed werk doen.

Kortom

Voor de methodiek van evangelisatie is het van belang dat je
in een gemeente allereerst bezig bent mensen zelf te leren bewo-
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open huis

gen en bewuste christenen te zijn in de wereld waarin ze leven.
Daarna en daarnaast kun je ook energie investeren in het opzet-
ten van acties om anderen te bereiken.

Aantekening 1 in het evangelisatie-werk maak je snel de fout die je in het geloof ook gauw
maakt: ”Vc!en zijn er die meueu. dat je die verzekering der verkiezing wat bespoedigen kunt
door maar dicht bij de Heere te leven. Hier komt de remonstrant in eigen hart op een verkapte
manier naar boven: alsof wij de Heere kunnen beinvloeden! Nee, genade leert het juist om de
Heere vrif te laten " - kunt u lezen in: GEEN ONRECHT, 1986, p. 34

Aantekening 2 zie DL I, 7: "Deze uitverkorenen zijn nict beter dan anderen en zij hebben even-
min enig recht op Gods licfde, omdat zij met alle mensen aan de ellende prijsgegeven zijn. Alleen
uit genade zifn zij in Christus verkoren overeenkomstig het vrije welbehagen van Gods wil”; zie
DL, 10.16; zie ook C.A. van der Sluifs, Leiden 1996, p.4 9: *De verkiezing heeft tot doel de
verheerlijking van Gods barmhartigheid en de verwerping heeft tot doel de verheerlijking van
Gouds rechtvaardigheid”

Aantekening 3 Efeze 1:4; deze uitdrukking "in Christus” betekent dat je nooit goed over de
verkiezing kunt denken buiten Christus om; dat we "in Christus” witverkoren zijn geeft zicht op
drie dingen: de genade, het geloof en de gemeente; deze drie dingen werk ik in dit eerste hoofd-
stuk uit; zie: W, van 't Spijker, 1991, p. 21-26

Aantekening 4 zie over "loopplank’ acties, C.]J. de Ruijter, 1993, p.51; Scheele, 1995, p. 110-118
geeft ook veel kritiek op aclies; in wat hij schrijft zit veel waars; foch wil hij met acties doorgaan,
omdat het zo goed voor onszelf als christenen is; dat lijkt mif een ongezonde motivatie; het moet
ons erom te doen zijn mensen voor Christus te winnen; relatie-evangelisatie doet meer dan we
vaak denken; men gaal er van wit dat relatics tussen mensen meer effecticf zijn dan men zich
over het algemeen realiseert, zie: R.S. Greenway & T.M. Monsma, 1989, p. 123.135
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Verkiezing

Voorstudie

Efeze 1:3-14
DORDTSE LEERREGELS, hoofdstuk I

Bespreken

1 Zonder de leer van de verkiezing zou evangelisatie-werk
zinloos zijn.

2 De leer van de verkiezing hoort onderwezen te worden in
Gods kerk ( zie DORDTSE LEERREGELS I, 14). Moet je er in een
evangelisatiegesprek ook over spreken?

Voor- en achterzijde kerkgebouw ‘Ons Huis’ te Venlo.
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2

IpLi,3

open huis

Verzoening

Roos

Bij een evangelisatie-actie werden roosjes uitgedeeld. Deze
manier van werken is klant-vriendelijk. Aan het roosje was een
kaartje vastgemaakt. Daar stond ook een vriendelijke tekst op:
'God houdt van u'. Veel mensen op straat konden dat gebaar
waarderen.

Maar vanuit de kerk kregen de mensen die roosjes uitgedeeld
hadden kritiek. “Is het wel eerlijk te zeggen dat God van alle men-
sen houdt? Hou je mensen niet voor de gek? Vergeet je ze niet te
vertellen dat Gods toorn uitbarst tegen de mens die in zonde leeft
en blijft?”

Nu lijkt dit soort kritiek wat muggezifterig. Het lijkt ook heel
krenterig. Zijn wij zo bekrompen dat we niet eens tegen mensen
durven (of mogen) zeggen dat God van hen allemaal houdt?

Ruim

Je moet wel oppassen dat je niet krenterig overkomt. Je moet
niet de indruk vestigen dat het evangelie voor een geselecteerde
groep is. De bijbel is heerlijk ruim als het over het evangelie gaat.
De bijbel tekent het beeld van de zaaier, die over de wereld gaat.
De akker is heel de wereld. En niemand in heel die wijde wereld
kan bij voorbaat zeggen dat het evangelie niet voor hem of haar
is. Wat Christus deed is voor ieder mens genoeg.

De gereformeerde belijdenis is ook niet krenterig, maar heeft
dat ruime van Gods Woord overgenomen. Lees maar eens: "De
kruisdood van Gods Zoon is het enige offer en de volledige be-
taling voor de zonde. De kracht en de waarde ervan zijn oneindig
en daarom is deze dood meer dan genoeg om de zonden van de
hele wereld te verzoenen"'.

Als de zaken er zo voorstaan, waarom mag je dan niet zeggen
dat God van alle mensen houdt? Het is goed om daar eens over
door te denken voordat je mensen aan gaat spreken. Want het na-
denken over deze dingen bepaalt mee de toon van je spreken. Als
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je alleen met ieder over Gods liefde spreekt, is het allemaal vrij-
blijvender dan wanneer je ook weet van Gods toorn en van het
oordeel over wie tegen Christus kiest.

In het gesprek is de toon belangrijk. Maar vooral moeten we -
als we het aandurven over de HERE te gaan spreken - ook goed
nadenken of we de juiste dingen over de HERE zeggen. Waar-
schuwt Hij Zelf ons niet dat we Zijn naam niet ijdel moeten ge-
bruiken? Nu - op dat punt gaat het fout als we zeggen dat God
van alle mensen houdt.

Spreken over God

Christus' verzoening is ruim genoeg voor alle mensen. Dat la-
zen we in de bijbel en de belijdenis. Maar als we dat lezen, gaan
we er gauw een verkeerde kant mee op. Dan blijven we niet op de
weg van de bijbel en vliegen uit de bocht. Het verhaal wordt dan:
“Wat Christus deed is voldoende voor heel de wereld. Wie heeft
er nu ook werkelijk profijt van? Nou, dat is toch logisch: dat zijn
zij die het pakken?!”.

Marktkoopman

Op dit punt is het goed te bedenken wat voor beeld we dan
van onze HERE geven. We maken van God teveel een God die
leurt met Zijn heil. Dat is altijd het gevaar wat je bedreigt als je
mensen graag het goede nieuws wilt brengen. Maar als we niet
oppassen verlagen we de HERE ermee.

We stellen God dan voor als een koopman op de markt. De
verzoening ligt klaar. God staat achter de kraam en probeert Zijn
zaak aan de man te brengen. Maar haast geen mens keurt Hem
een blik waardig. Velen lopen voorbij. Gelukkig is er af en toe ie-
mand die stopt om aan te pakken wat er op de kraam van het heil
aangeboden wordt.

Voelt u hoe onjuist dit beeld van God is? Hier staat niet meer
de levende God, maar een van de mens afhankelijke koopman.
Want: hoe komt het nu dat de een wel en de ander niet pakt wat
geboden wordt? Dat is de keus van de mens. En God staat te
wachten... op de mens.

Dat het zo gaat klinkt logisch. Ketterse ideeén klinken altijd
logisch, maar: het is tegen de bijbel. Het is ook tegen de praktijk
van het evangelisatiewerk: nooit kiest een mens uit zichzelf voor
Gods zaak. Vraag het maar eens na aan mensen die tot geloof
kwamen. Ze zullen een ander beeld geven als ze echt tot geloof
kwamen. Ze zullen niet zichzelf op de borst kloppen om hun
keus, maar Gods werk groot maken. Wij krijgen het geloof dank-
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2 Iees met name
wvers 18 en 19.
God zorgt ervoor
dal er vrede is,
Hij zorgt er ook
voor dat een
mens die vrede
krijgt. De bedie-
ning van de ver-
zoening is een
onderdeel van de
verzoening.

open huis

zij het werk van Gods Heilige Geest. Het gaat om niks minder
dan Zijn eer.

Tafeltje-dek-je

Nee, er komt geen verzoening, als de mens ervoor zou moe-
ten kiezen. Het hangt niet van hem af. De mens krijgt niet de eer.
De bijbel wijst een andere weg. God doet het. Wij pakken het niet,
maar God geeft het ons. Hij draagt het naar ons toe. Dat heet “de
bediening van de verzoening'. Dat gebeurt via 'het woord van de
verzoening'. Het is allemaal uit God, zegt de bijbel in 2 Korinthe
5% Dat geeft ook een ander beeld van de mens.

De HERE is niet de koopman op de markt die naar gezonde
mensen roept dat ze moeten pakken wat er op de kraam ligt. De
bijbel leert ons dat we meer moeten denken aan het werk van 'ta-
feltje-dek-je' voor zieke en oude mensen. Dat is een organisatie
die het eten klaar maakt voor mensen die zelf niet meer koken.
Maar er wordt niet alleen voor de mensen gekookt, ze brengen
het eten ook thuis. Want het gaat om mensen die het niet kunnen
halen. Daar zijn ze te oud, te zwak of te ziek voor. Dat is wat de
bijbel zegt over onze situatie: God brengt naar ons, wat wij -
zondaren - niet kunnen halen. En: God geeft het aan wie Hij wil.
Het is niet onze keus: het is Zijn geven.

Spreken over Christus

Wij zoeken in evangelisatiewerk de boodschap aan te passen,
zodat mensen begrijpen waar we het over hebben. Dat is goed en
belangrijk. Maar het is ook moeilijk en spannend. Gauw doe je zo
je best de mens van deze tijd te bereiken, dat je niet eerlijk meer
over God spreekt. En als de HERE je lief geworden is, wil je graag
goed van Hem spreken.

Dat geldt nog meer over het werk van Christus, waar wij al-
les, alles aan te danken hebben. En nu gaat het er om dat je ook
een verkeerde indruk van het werk van Christus wekt als je zegt
dat God van alle mensen houdt.

Verkeerde been

Als je zegt dat God van alle mensen houdst, ga je Christus pas-
seren. Want de mensen gaan denken dat het allemaal al in orde is
met God. Ze zijn positief over die boodschap. Maar ze denken to-
taal niet aan het feit dat ze een Redder nodig hebben. Christus'
werk komt in het vergeet-hoekje. Dat is het ergste wat ons evan-
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gelisatiewerk kan overkomen. We leven immers in een tijd dat re-
ligie weer aanspreekt? Velen spreken mooie woorden over Gods
liefde, maar zijn daarbij heel duidelijk: spreek niet van het kruis
en van bloed en van redding.

Het grote gevaar is dat men gaat denken dat Christus er niet
toe doet, als je zo over Gods liefde spreekt. Maar ook als er wel
het inzicht is dat je door Hem gered moet worden, kun je mensen
op het verkeerde been zetten door te praten over Gods liefde voor
allen. Je gaat Christus geweldige werk van de verzoening tekort
doen.

Ga maar na. Dat werk van Christus geeft mensen dan de mo-
gelijkheid om zich met God te verzoenen. Hij maakt mogelijk wat
wij moeten doen. Zijn offer is niet meer alles waar wij alles aan te
danken hebben, maar het wordt een prikkel om ons aan de gang

3 Geen onrecht,  te zetten®,
1986, p. 64

Daartegen geldt hetzelfde bezwaar als toen het hierboven
ging over de indruk die we van God krijgen: de mens krijgt veel
te veel eer. Hij kan niet kiezen voor God en Hij wil het ook niet.
Er komt alleen een keus als Christus dat ook geeft. Christus
maakt het waar.

De verzoening is niet alleen een mogelijkheid, maar ook een
werkelijkheid. Hij verwerft niet alleen het heil, maar past het ook
toe. "God heeft gewild dat Christus door zijn bloedstorting aan
het kruis.... zou verlossen, die de Vader van eeuwigheid tot het
heil uitverkoren en aan zijn Zoon gegeven heeft. God heeft ook
gewild dat Christus aan dezen het geloof zou schenken, dat Hij....

*pLi, g ca.  door zijn dood verworven heeft" . Dit zijn woorden om eens goed
van der Sluijs, — Op je in te laten werken. Ja, voordat we met anderen erover pra-
1996 schrijft op  ten, is het goed met elkaar daar eens over door te praten.

p. 58: "Hel offer

van Christus Heerst in onze kerken en onze harten niet veel te veel die gedachte
werd zo fo cen dat je het zelf moet aanpakken? Is dat ook niet de toon die naar bui-
prikkel of motive- ten klinkt? Ik voel me aangesproken door de opmerking dat dit soort
ring” verkeerde opuvattingen er ook is in kerken die staan op de grondslag

van Schrift en belijdenis. "Christus geeft de mogelijkheid. Wij moe-
ten die mogelijkheid tot werkelijkheid maken! En dat hangt dan af

"3

van de keuze die je als mens maakt" °.

God krijgt niet de eer. Christus wordt geen recht gedaan... en
dat terwijl Hij zoveel voor ons heeft gedaan. Laten we er op let-
ten dat we met anderen altijd zuiver van Hem spreken. Hoe doe
je dat dan?



I

Gods huis

] Wij mogen
zeggen: "Het
komt er voor u
op aan te gelo-
wven, dat Christus
wvoor u stierf.
God betoont u
zifi liefde door u
door middel van
onze prediking te
vragen: laat i
met God verzoe-
nen”, J. van
Genderen, 1969,
p. 113

6 C.J. Haak in
DE REFORMATIE
70, p. 54-58:
“Evangelisatie-
gesprekken mo-
gen niet verlo-
pen. Ze moeten
worden afge-
hecht, afgerond.
Widr zifn we te-
recht gekomen?
Ze mocten staan
onder deze klem.
Dan is ook het
aanzeggen van
de toorn een
middel dat God

gegeven heeft...”

- open huis

Appel

Degenen die eens een roosje hadden uitgedeeld met de op-
merking dat God van iedereen houdt, trokken zich de kritiek aan.
Dat was wijs. Ze hadden een betere actie bedacht. Ze gingen de
straat op om appels uit te delen. Bij elke appel zat een kaartje met
de tekst: “God doet een appel op U”.

Waarom is dat beter? In de eerste plaats omdat je op die ma-
nier goed over God spreekt. Je laat Gods liefde klinken in Zijn ap-
pel, zonder dat je anderen over Hem het idee geeft dat Hij loopt
te leuren.

Ook is deze manier van aanspreken beter omdat je Christus'
werk in ere houdt. Hij legt niet alleen de verzoening klaar, maar
deelt die ook Zelf uit. Dat is bijbelse taal.

Paulus spreekt over de verzoening als een werkelijkheid in
ons leven. Hij noemt de verzoening "dat God in Christus de we-
reld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet
toe te rekenen en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toe-
vertrouwd" (vers 19). Vanuit Christus” complete werk komt het
appel: "...wij vragen u: laat u met God verzoenen” (vs. 20)°.

Gesprek

Deze overtuiging dat God mensen roept, maakt het voor jezelf
ook gemakkelijker in een gesprek.

Wanneer je zegt dat God van mensen houdt - moet je ook in
gesprek blijven. Dat is de consequentie: je kunt en mag ze niet los-
laten. Hoe kun je nu stoppen met iemand van wie je zegt dat God
hem of haar liefheeft?

Maar wanneer je weet dat God mensen roept, kun je een ge-
sprek ook afsluiten. Want mensen die niet aan Gods roepstem ge-
hoor geven, worden zelf verantwoordelijk gesteld voor hun af-
wijzing van Gods liefdesstem. Ze kiezen voor het blijven in de
zonde. Ze kiezen voor hun verderf. Ze kiezen tegen hun behoud.
Ze zijn daarin zelf verantwoordelijk. Dat bewaart je voor onein-
dige gesprekken en geeft je moed om ook een gesprek af te slui-
ten als dat moet’. In de praktijk moet je steeds afvragen of het zin
heeft verder te spreken. En praktische richtlijn hierbij is: wanneer
mensen steeds vrijblijvend zich opstellen, kun je op een beslissing
aan werken, maar wanneer er openingen blijven voor onderwijs,
moet je in gesprek blijven.

Een voorbeeld

Toen we bij deur-aan-deur-werk bij mensen aanbelden, deed een me-
vrouw open die gehandicapt was. We zeiden dat we kwamen spreken
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over de goede boodschap van God. Ze zei dat ze daar niks aan had.
Toen we zeiden dat God ook voor haar wat wilde betekenen, vroeg ze
waarom Hij dat in vredesnaam dan niet deed. De toon was gezet.

Marie - dit is natuurlijk een bedachte naam, evenals dit verhaal niet
precies zo gegaan is - vertelde me urenlang over haar leven. Ze had
het heel moeilijk. Ze was ook moeilifk. Ze had veel leed meegemankt.
Ze zei dat wanneer ze na haar dood bij God kwam ze nog wel een
“appeltje met Hem te schillen had”. Ze kon het goed hebben als ik
haar tegensprak. Ik zei dat ze het helemaal verkeerd zag, omdat Hij
met haar nog wel "een appeltje te schillen had” als ze bij Hem kwam.

Een paar jaar hadden we onregelmatig contact. Het leek er een tijd-
lang op dat ze een ongeneeslijke ziekte had. Ik zag het daarom als
mifn taak om met haar te spreken over de toekomst na dit leven. Het
ketste toch weer af. Ze vond de gesprekken wel gezellig maar wilde
niet overgaan naar "dat geloof van jullie”.

Ze heeft problemen met veel dingen. Het leven is zwaar voor haar.
Dat maakt het voor mif moeilijk om te beslissen hoe ik met dit con-
tact verder ga. Ik kan de boodschap van Jezus niet echt kwijt, maar
ik wil haar ook niet laten vallen zoals velen al gedaan hebben. Er
blijft contact.

Als ik na lange tijd weer op bezoek kan komen, zegt ze dat ze zich
niet wil laten overhalen. Ze heeft haar eigen geloof. Dat haar "eigen
geloof” betekent dat ze leeft vanuit haar eigen visie op God en de we-
reld. Er komt een stevig gesprek waarin ik duidelijk maak dat de
Here daar geen genoegen mee neemt. Ze zegt weer dat Hij er maar
mee akkoord moet gaan dat ze met dit geloof straks bij Hem in de he-
mel komt. Ik zeg dat ze dat wel kan vergeten en dat ze zich moet be-
keren en gaan luisteren naar Zijn goede boodschap.

We worden het nief eens. Ik geef dan aan dat ik verder niks voor haar
kan doen. Ze wil nog wel eens gesprekken voor de gezelligheid, maar
dat wil ik niet. Wel kan ze me altijd bellen, als ze verder wil praten.
We nemen afscheid.

Ik voel me altijd ongelukkig bij dit soort afsluitingen. Je biedt
mensen het heil, zoveel geluk, maar ze willen het niet. Maar we
moeten ook in deze dingen leren in praktijk te brengen wat we be-
lijden: het is Gods eigen werk, niet onze zaak.

Ons werk is op een gegeven moment af. We mogen het ook
aan de Here teruggeven en overgeven. Wij treden terug in ons
spreken met mensen. Maar laten we in ons gebed niet terugtre-
den, maar voor hen blijven intreden: we mogen blijven bidden
dat God deze mensen nog eens zal laten zien hoe goed de bood-
schap is van Zijn Zoon die kwam voor de gekneusde en de ge-
trapte mens.
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Voorstudie

2 Korinthe 5:12-21
DORDTSE LEERREGELS, hoofdstuk II

Bespreken

1. Bespreek paragraaf 1 van de Veroordeling van de dwalin-
gen (GEREFORMEERD KERKBOEK p.485-486)

2. Bespreek de bijbelteksten die in deze paragraaf 1 worden
aangehaald.



Bekering

3  Bekering

Poespas

Soms lijkt er in christelijk Nederland wel een wedstrijd aan de
gang wie de meest opzienbarende evangelisatie-actie op touw
kan zetten. Die loopt kans op de televisie te komen. Er zijn ook

Ldatis precies ~ christelijke organisaties die wedstrijden uitschrijven voor het
wat de Gerefor-  meest originele, het meest pakkende, het.... het beste evangelisa-
meerde Kerken in tie-idee. Achter al dat kabaal kan een heel verkeerde gedachten-
lun belijdenis ~ gang zitten, namelijk dat je door slimme aanpak iemand kunt
hebben afgewe-  Overreden om te gaan geloven'.

zen. Hel is re-

monstrants fe Een voorbeeld van zo'n denkwijze kunt u aantreffen in het
denken dat je ~ boek VISSERSLATIN van Peter Scheele. Het is voor ieder die graag
door de zaken  Gods boodschap uit wil dragen een leerzaam boek, omdat het

helder aan et nuchter en wijs spreekt over evangelisatiewerk. Maar de visie op
verstand voor te - de mens is veel te optimistisch. Hij vestigt de indruk dat de on-
stellen mensen  gelovige wel voor Jezus zal kiezen als hij begrijpt waar het over
kunt bewegen tot - gaat. Maar die suggestie is onjuist: veel mensen zullen tegen Je-
geloof, zovan:  zus kiezen, juist als ze doorhebben waar het over gaat.

als ze het begrif- Naast zo'n boek zou u de DORDTSE LEERREGELS moeten bestu-
pen, willenze  deren om een heldere bijbelse kijk op deze dingen te krijgen. Te-
ook. gen zo'n aanpak zegt onze belijdenis: "God brengt deze wederge-

boorte niet tot stand door alleen te laten prediken of een appél op
2DL 1ij1v, 12 ons te doen™. Hoe dan wel?

Doden reanimeren?

Al dat gedoe om het evangelie toch nog maar interessant te
maken, is niet anders dan dat mensen proberen Gods werk over
te nemen. Het lijkt er dan op dat wij de mens wakker moeten
schudden. En dan moet je wel ontzettend veel kabaal maken,
want de bijbel leert ons dat de heidense mens een dode mens is.
Je kunt aan een lijk nog zo hard gaan sjorren of in zijn oor toete-
ren, maar dat verandert aan de zaak niks. Dood is dood.

Wat betekent nu die belijdenis dat de mens dood is voor de
methodiek van het evangelisatiewerk? Ga je een heel andere me-
thodiek gebruiken?
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3 DL AV, 3;
lees voor heel die
indrukwekkende
tekenting van dat
levendmakende
werk van de
Geest de artike-
fen 11 en 12;

4 prmav, 1

- open huis

Dat hoeft op zich niet. Het zal vooral blijken uit een andere
mentaliteit. Het zal meer gebeuren in vertrouwen en gebed. Het
gaat meer samen met het besef dat God alleen de doden kan wek-
ken. Voor alle mensen geldt dat zij "willen noch kunnen terugke-
ren tot God... zonder de genade van de Heilige Geest, die op-
nieuw geboren doet worden". Wat is dan onze redding? Het werk
van de Heilige Geest die via het verstand doordringt "tot in het
diepst van de mens met de krachtige werking... Hij vernieuwt de
wil" .

Dat is de bijbelse lijn. We moeten niet denken dat we door een
appel op het verstand mensen kunnen overtuigen om te gaan ge-
loven. Het lukt ons ook niet als we denken via de goede wil van
de mens nog wat voor elkaar te kunnen krijgen. Nee, het begint
in het hart als de werkkamer van de Heilige Geest. Wat God doet,
kunnen wij niet. Wat God doet, kan wel via ons.

GGD

Daarmee krijgen wij onze verantwoordelijkheid in het werk
van God om mensen tot geloof te brengen. Hoe gaan we om met
mensen met wie we in contact komen?

Vanuit de bijbel zijn op die weg van het geloof verschillende
momenten te noemen die men wel GGD genoemd heeft. Het gaat
eerst om het komen tot Geloof, dan om het beleven van Genade
en uiteindelijk om het leven in Dienst (-baarheid). Dat is de weg
van de Heilige Geest.

G wvan geloof

De Geest grijpt de mens aan in het hart. Het hart is de werk-
kamer van de Heilige Geest. Dat heeft consequenties voor je ma-
nier van werken om mensen tot bekering te brengen. In evangeli-
sche kringen zet men in dit verband vaak de wil centraal en
dringt aan op een keus. In gereformeerde kerken dreigt het ge-
vaar dat we de nadruk leggen op het verstand en werken aan be-
kering via overreding. In het eerste geval ben je zeer snel klaar -
in het tweede geval blijf je oneindig aan het onderwijzen. Wat is
de goede weg?

Het gaat om kennis over Christus. Gaat het daarbij om een in-
tellectuele zaak? Nee, het gaat om het hart. Over de bekering zeg-
gen de DORDTSE LEERREGELS dat de Geest werkt via het verstand in
het hart'. Dat betekent voor de praktijk van het evangelisatiewerk
dat we kennis van Gods Woord moeten overdragen. Dat is het
eerste. Via die weg zal er ook het appel op het hart moeten zijn
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3 in bij voor-
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Bekering

om tot een keus te komen. Het gaat om gefaseerd onderwijs in het
evangelisatiewerk: via kennis werken naar een keus!!

Eerste contact: keus

Dat betekent dat je bij een eerste gesprek moet aansturen op
de keus of mensen verder onderwijs willen volgen. Je moet daar-
bij je wel realiseren dat men in eerste instantie nee zegt tegen een
gesprek met jou en niet direct tegen Christus. Wel is de conse-
quentie van zo'n weigering voor die persoon dat hij dan niet de
kans grijpt om Christus te leren kennen. Dat blijft altijd een kritiek
moment: wil men zich gaan verdiepen in de boodschap van God
of niet?

Dat betekent dat we - in een soort jacht naar succes - niet mee
moeten gaan met snelle evangelisatie-methodes’, waarbij na kort
onderricht grote stappen worden genomen. Na een paar avonden
onderwijs bijvoorbeeld wordt iemand dan aanvaard als lid van
de gemeente. Of in een eerste enthousiasme wil men lid worden
van de gemeente en wordt het dan binnen een paar maanden. Het
zijn stappen die men vaak niet kan overzien.

Mensen voelen zich later dan gepakt. lemand die in een groep
christenen zeer snel was gedoopt bracht het eens treffend zo on-
der woorden: “ik lag in een bak water voor ik het zelf wist...”
Snelheid is oneerlijk. Bovendien werken we schijnbekeringen in
de hand. Christus Zelf heeft altijd gezegd dat mensen goed moe-
ten weten wat ze doen als ze Hem gaan volgen®.

Beter is dus de weg van goed onderwijs waar een beslissing is
ingebouwd op het moment dat men weet waar men aan toe is.
Dat vraagt geduld. Dat is bijbelse lankmoedigheid. En bij verder-
gaand onderwijs moet de toon steeds appellerend blijven: de leer
over Christus vraagt een keus.

G van genade

Na het komen tot geloof waarin de Geest nieuw leven geeft,
moet dat geloof een zaak worden, die zich over heel ons leven uit-
strekt. Dit is de tweede fase. "Dat is, wat men ook wel noemt, de
dagelijkse bekering, die op de eerste bekering noodzakelijk vol-
gen moet en waarin de oprechtheid van die laatste moet blijken™.
In het leven van mensen die zich bekeren moet de Here Jezus
Christus centraal komen te staan. De catechismus heeft dat in
zondag 33 exact getekend als het wezen van de bekering.

Verder contact: Christus

Dit is een wezenlijk punt wanneer we mensen begeleiden in
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het komen tot een leven in het geloof. Waar gaat het dan om?

Dat heeft alles te maken met onze eigen geloofsbeleving. Met
name in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) is in de praktijk
van de geloofsbeleving nogal eens het misverstand ontstaan dat
het leven in het geloof een zaak van eigen kracht is. Er zijn men-
sen in de gemeente die in geestelijke nood komen vanwege een
niet goed kennen en beleven van de genade. Wij moeten onszelf
op dit punt onderzoeken, voor wij met anderen spreken. Waar
gaat het ons om? Brengen wij hen tot een leven met Christus of tot
een braaf christelijk leven zoals we dat zelf kennen?

Dit punt is daarom ook zo belangrijk, omdat we hier te maken
hebben met een trek in het mensenhart dat zich altijd verzet tegen
de genade. Die trek in ons eigen hart zit dus ook in het hart van
mensen met wie we via bijbelcursus en daarna via catechisatie op
weg gaan. Voor jonge en enthousiaste gelovigen die Christus heb-
ben leren lief krijgen, heeft de duivel met alle vreugde de strik
klaar staan dat je nu ook christelijk moet leven uit dankbaarheid.
De strik is dan dat je na de ontdekking van de betekenis van het
kruis van Golgotha het zelf moet gaan doen. Dat brengt mensen
ver van het kruis van Golgotha.

Ook hier tekenen de DORDTSE LEERREGELS op bijbelse wijze hoe
het gaat in het leven van mensen die God tot bekering brengt. In
dat nieuwe leven gaat het niet in de eerste plaats om inzet en
werklust, maar om genade en - dus - roemen. De Leerregels om-
schrijven het nieuwe christenleven van hen die God roept zo:
"God doet dit alles, opdat zij de grote daden zouden verkondigen
van Hem die hen uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn won-
derbaar licht, en opdat zij niet in zichzelf, maar in de Here zou-
den roemen...".

Dit gegeven geeft ons de taak in de begeleiding van jonge
christenen dat we met hen in gesprek blijven over de boodschap
van de bijbel en dat we daarbij vooral letten op dat besef van ge-
nade. Want alleen dat besef kan een mens als christen op de been
houden.

Praktisch houdt dit in dat u na het geven van een introductie-
cursus onderricht geeft over allerlei zaken die wezenlijk zijn in
het christelijk geloof. Juist ook een stuk christelijk leven mag ge-
zet worden in het licht van de genade. Deze tweede fase kan on-
derdeel zijn van het bijbelonderricht wat minimaal een jaar moet
gebeuren. Het kan ook een plaats krijgen in het catechetisch on-
derricht dat mensen steun geeft op de weg naar de keus voor de
kerk. Dat catechetisch onderricht zal inhoudelijk op hetzelfde
neerkomen als de belijdenis-catechisatie voor hen die belijdenis
willen doen van het geloof.
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Bekering

D van dienst(baarheid)

Wanneer kun je iemand toelaten als lid van de gemeente? Is
het zover wanneer iemand roemt in de genade en dus van inzicht
blijk geeft?

Er is nog een belangrijk punt in het bijbels onderwijs dat we
niet over het hoofd moeten zien. De bijbel laat zien dat wie lid is
van Christus' lichaam ook een functie in dat lichaam heeft. Ieder
christen heeft een gave. leder christen heeft een opdracht.

De Geest die mensen tot de kerk brengt, wil hen in de kerk ac-
tief maken. Hij geeft ieder een gave. Waar je bij de ‘vrucht’ van de
Geest kunt denken aan het werk van de heiliging dat de Geest bij
alle gelovigen doet, is de ‘gave’ van de Geest juist een individu-
eel gebeuren’. Gods Geest werkt ook zeer persoonlijk. De genade
neemt in ieder mens een andere kleur aan. In Efeze 4 lezen we:
"maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven,
naar de mate waarin Christus haar schenkt” (vers 7). Je kunt zeg-
gen dat de persoon totaal serieus genomen wordt.

Tegelijk richt de Geest die persoon op de gemeenschap. Want
een charisma - een gave - is wat God via de schepping aan moge-
lijkheden in de mens gelegd heeft en wat de Geest activeert voor
dienst binnen Christus’ kerk. Het is een belangrijk punt in het
overdenken van het werk van de Geest. Hij is het die je tot Chris-
tus brengt, maar Hij is het tegelijk die je in Christus' dienst stelt.
Gods Geest doet een mens openbloeien naar God en de ander. Be-
kering is bekering van jezelf naar God en de ander. Dat zou ik de
derde fase willen noemen in de bekering: je komt in dienst. Die
dienst ontplooit zich in de kerk. Bekering is toetreden tot de gemeen-
fe.

Blijvend contact: de kerk

Dat betekent dat een belangrijk punt van gesprek bij de toela-
ting tot Christus' gemeente is of je bereid bent om je in te zetten.

In onze tijd blijkt het punt van de kerkgang nogal eens een
struikelblok te zijn. Maar wie lid wil worden van een Gerefor-
meerde Kerk, zal volmondig - over het hart kunnen we niet oor-
delen - toe moeten zeggen de gemeente met zijn of haar gave te
willen dienen door trouw naar de erediensten van de gemeente te
komen.

Daarnaast zal er bereidheid moeten zijn om ook buiten de
zondag om met zijn of haar gave mee te werken aan het functio-
neren van een levende kerk.
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Dit zijn geen onbelangrijke punten. Net als bij het doen van
openbare geloofsbelijdenis gaat het hier bij toelating tot de kerk
om de vraag wat voor soort kerk we willen zijn. Willen we een
open gemeente zijn waar iedereen binnen kan wandelen of een
gereformeerde kerk waar we samen de HERE dienen?

Hier ligt een taak voor ambtsdragers. Hun taak is "de heiligen
toe te rusten tot dienstbetoon'"". Daarom is het ook hun taak nieu-
we leden een plaatsje te geven in Christus' lichaam waar ze kun-
nen functioneren.

Na toelaten tot de gemeente gaat het nogal eens fout, omdat
nieuwe leden niet gebracht zijn tot de participatie in de gemeen-
te. Dat frustreert weer de evangelisatie als mensen na korte tijd
weer verdwijnen. Op de toelating moet een proces van nadere 'in-
lijving' volgen". Hulp daarbij is nodig. Dat gebeurt met name
door het nieuwe lid met zijn of haar gave in te zetten in de ge-
meente. Waar dat gebeurt, leeft de gemeente en blijft ze gezond.
Dat is - nogmaals - typisch de taak van de ambtsdragers, die de
opdracht hebben Christus' lichaam zo goed mogelijk te laten
functioneren. Dat is immers de weg via Zijn gemeente naar de
volheid van Christus?!

Juist zij die toetreden kunnen winst zijn voor de gemeente die
missionair wil zijn. Wie tot geloof komt, kwam zelf over de grens
van kerk en wereld. Die ervaring kan wijsheid geven om goed te
spreken met mensen buiten de kerk. Bovendien hebben zij moge-
lijkheden (0.a. contact) met allerlei niet-kerkelijken die ze nog
steeds kennen. Het is goed daar alert op te zijn en deze nieuwe
gaven aan de gemeente ook in te zetten voor de gemeente.

Kortom, we werken aan de toekomst wanneer we werken
naar een gezonde gemeente. Maar dat kunnen we nooit organise-
ren. Dat mogen we werkend en biddend inwachten van Gods
Heilige Geest, die bouwt aan Christus' kerk, van land tot land.

Wie meer wil weten over de gang van zaken bij een toelating
kan bijlage 1 lezen. Daar heb ik het voor buitenstaanders op een
rijtje gezet: "Wat betekent het dat ik lid word van een Gerefor-
meerde Kerk (vrijgemaakt)?"
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Bekering

Voorstudie

Johannes 3 en 4
DoRrDTSE LEERREGELS II1/TV

Bespreken

1. Wat staat er in DL III/IV, par. 12 over de plaats van het ver-
stand, het hart en de wil bij de bekering? Wat zeggen de ge-
noemde bijbelplaatsen daarover? En: wat betekent dat voor
ons denken over en werken in evangelisatie?

2. Wanneer vindt u het verantwoord iemand toe te laten als lid
van de Gereformeerde Kerk?

Kerkzaal van de nieow geinstitueerde Gereformeerde Kerk te Venlo.
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Volharding

Foutje?

Wanneer jonge christenen toegelaten zijn tot de kerk, kan er
nog van alles misgaan. lemand kan jaren onderwijs en goede be-
geleiding gekregen hebben, maar na een paar jaar kerk-lidmaat-
schap is het vuur opgebrand en moet er een onttrekking afgele-
zen worden.

Een gemeente die mensen weet te winnen uit de wereld, zal
ook verlies meemaken. Het is nu eenmaal een feit dat er 'grens-
verkeer' is tussen kerk en wereld in een missionaire gemeente.
Wanneer dat een paar keer gebeurt, kun je er schrikkerig van wor-
den: moet je niet veel meer eisen van mensen voor ze toe te laten
als lid van de gemeente?

Vertrouwen

Ook hier valt te leren uit het bijbels onderwijs van de DorpT-
SE LEERREGELS. In hoofdstuk V gaat het over de vraag of mensen
zullen volharden in het geloof. Het belang van de leer van de vol-
harding van de heiligen is dat je er zeker van bent waar je aan be-
gint. Het is geen sprong in het onzekere.

Dat is wel het geval wanneer je niet de gereformeerde leer,
maar de dwaalleer van de remonstranten zou volgen. Die leren de
afval van Gods kinderen. Die zeggen dat een kind van God wel
weer een kind van de duivel kan worden. Ja, die leren dat een
christen aan het eind van z'n leven nog verloren kan gaan'.

Wat is nu het mooie van de bijbels-gereformeerde leer? Dat
wie God vindt, vastheid vindt in Hem en in wat Hij je geeft. Het
gaat niet om je eigen volharding, maar om Gods werk. Het belang
van die leer van de volharding van de heiligen voor de evangeli-
satie is dat je mensen laat zien hoe hun leven vastheid krijgt - in
God. Dat geeft zekerheid in een wereld vol onzekerheden. Dat
geeft vertrouwen in de Heilige Geest, die je vasthoudt*. Dat is het
missionair-wervende van de leer van de verkiezing. Dat geeft ook
rust als het gaat over het toelaten van mensen tot de kerk. Wan-
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Volharding

neer wij mensen zo goed mogelijk begeleid hebben in hun lid
worden van de kerk, vertrouwen we op Gods genade dat Hij zal
bewaren wat Hij begon. Dat is de leer van de volharding van de
heiligen.

Verantwoordelijkheid

Een mevrouw wilde grang lid worden van de kerk. Ze was heel en-
thousiast over de preken in de Gereformeerde Kerk. Na onderwijs en
begeleiding deed ze belijdenis van haar geloof. Met haar was afge-
sproken dat ze verder cursussen zou volgen over de bijbelse leer. De
dag van haar belijdenis was een feestdag in de gemeente.

Na een paar maanden kreeg ze een relatie. Ze was gek op die man.
Hij wilde niks van het geloof weten. Ze koos voor hem. Ze bleef uit
de kerk weg en op een slechte avond lag er bij de kerkenraad een brief
dat haar keus voor geloof en kerk een vergissing was geweest. De dag
dat het afgekondigd werd in de gemeente was een trieste dag voor de
gemeente.

Hoe kan dat nu? Bewaart God de Zijnen niet? Het geschenk
van de volharding ontvangt een mens in geloof. Het betekent dat
je op God aankunt. Maar wie God de rug toekeert, gooit het heil
weg - ook Gods bewarende liefde. De bijbel leert ons dat er twee
soorten geloof zijn. Wanneer mensen hun eerste belijdenis verla-
ten, wordt duidelijk dat zij het echte geloof nooit gehad hebben®.

Wat betekent dat voor de kerk die missionair wil zijn? Dat on-
derstreept nog weer eens de verantwoordelijkheid, die je als kerk
hebt rond de toelating. Het gaat er met name om dat je jonge
christenen leert hun vastheid in Gods genade en niet in hun eigen
geloof te zoeken'.

Avondmaal

Wanneer we daarover nadenken, zien we hoe het avondmaal
een belangrijk moment is in de missionaire gemeente. De toela-
ting tot het avondmaal maakt duidelijk dat het om een bewuste
keus voor Christus moet gaan.

De geregelde viering van het avondmaal maakt duidelijk dat
ons hart alleen maar vastheid kan vinden in Gods genade - en niet
in onszelf. De weg van de volharding loopt via de prediking van
het Woord en het gebruik (!!) van de sacramenten. De HERE wil
de volharding geven "door het laten horen, lezen en overdenken
van het evangelie, door aansporingen, dreigementen, beloften en
ook door het gebruik van de sacramenten’. Vanuit deze visie kij-
ken we nu naar de plaats van het avondmaal in een open kerk.

31



Gods huis -

6 De bijbel
noentt hen in
Exodus 12 vers
38 een menigte
oan allerlei slag:
avonturiers en

rebellen

7 Exodus 12 vers
43

8 Exodus 12 vers
45

open huis

Toegang verboden

Wanneer in de Gereformeerde Kerk de tafel van het avond-
maal wel gedekt staat, maar mensen niet aan mogen, maakt dat
een ongastvrije indruk. Gasten ervaren het als discriminerend: wij
wel, u niet. Valt dat te rijmen met het missionaire, open gemeen-
te willen zijn?

'Als het zulke problemen geeft - schaf het dan af, doe niet zo
moeilijk!!" - roept iemand. Dat zouden we inderdaad moeten doen
als het alleen maar een gebruik van de gereformeerden zou zijn
(waarmee ze ondertussen al behoorlijk geisoleerd staan). Maar
het is niet 'slechts’ een kerkelijk gebruik: het is een gebruik in de
kerk omdat Gods Woord het zegt.

Veroordelend

Iemand die te gast is en niet aan het avondmaal mag, denkt al
gauw dat men een negatief oordeel over hem of haar klaar heeft:
'Je hoort er niet bij... ik ben er blijkbaar niet goed genoeg voor'.

Het is echter precies andersom dan men ervaart. Niet het feit
dat er een negatief oordeel is, maar het feit dat er geen oordeel is,
is punt in geding. Een kerkenraad mag geen oordeel hebben over
hen die buiten zijn: dat valt buiten zijn taak. Een kerkenraad kan
dat ook niet. [emand komt in de kerk als gast - misschien wel re-
gelmatig - maar: hoe handelt hij? wat doet zij? Dat blijven onbe-
antwoorde vragen. Daarom (!) kan en mag de kerkenraad zo ie-
mand dan niet aan het avondmaal toelaten.

Pascha

Dat de tafel alleen voor de leden van de gemeente open staat
heeft een bijbelse achtergrond. Volgens de bijbel heeft de maaltijd
namelijk met je hele manier van leven te maken. Wie aan tafel
gaat, moet er ook naar leven.

Dat leren we als we kijken naar het pascha. Met Israél gingen
ook vreemden mee uit Egypte’. Met het oog op die vreemden
geeft God de regel voor het pascha: "geen enkele vreemdeling
mag ervan eten'. Het gaat er in deze bepaling om dat het pascha
de maaltijd van het verbond is. Dat betekent: wie zit aan de tafel
van het verbond, moet ook leven in het verbond.

Mooi komt dat ook naar voren in andere bepalingen aan het
slot van Exodus 12. De HERE zegt dat een bijwoner en een dag-
loner niet van de pascha-maaltijd mogen eten: verboden toegang®.
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staat er wel een deur open: via de besnijdenis mag hij komen’.

Waarom krijgt de een wel en de ander niet een kans? Dat
hangt er vanaf hoe lang ze blijven bij Gods volk.
De bijwoner en dagloner zijn mensen waarvan je niet weet
hoe lang ze blijven: hij werkt misschien een jaar bij je, maar
kan ook morgen vertrokken zijn. Er is een losse relatie.

* Een vreemdeling die in het land woont, blijft langere tijd.
Dat is een vastere relatie. Voor mensen die langer blijven,
opent God de deur via de besnijdenis naar de maaltijd. Maar
wie los-vast in het land is, mag niet aan het pascha.

De achtergrond van deze bepaling is dat God wil dat mensen
die van het pascha eten ook voor Hem leven. Het gaat om leven
in het verbond. Die regel voor het pascha geldt ook bij het avond-
maal: met God tafelen betekent met God leven.

De kerkenraad kreeg de verantwoordelijkheid daarop te let-
ten: leven zij die eten ook voor God?" Zijn er dan christenen in
de samenkomst die geen lid van de gemeente zijn, dan kan en
mag de kerkenraad geen oordeel over hun manier van leven heb-
ben. Omdat de kerkenraad niet weet of ze zullen leven in de stijl
van het avondmaal, mogen we hen ook niet toelaten tot de tafel
van het avondmaal.

Nog niet

In Exodus 12 zet de HERE de deur ook open': wie zich laat
besnijden, mag het pascha vieren. Hij is in het verbond gekomen!
Die regel voor de maaltijd van toen geldt ook voor het avondmaal
van nu. Wanneer er iemand is die vreemd is in de kerk, maar wel
God zoekt en bij Hem aan tafel wil, dan mag hij aan het avond-
maal na het ontvangen van het teken van het verbond. Dat is nu
de doop. Kiest hij of zij via catechisatie bewust voor God, dan
volgt de doop. Wie gedoopt is, mag avondmaal vieren.

De avondmaalstafel is geen open tafel in die zin dat iedereen
aan tafel mag. Wel is het een open tafel dat er een nodiging van uit-
gaat om ook lid van de gemeente te worden, je leven in Gods ver-
bond Hem te wijden en in dat verbond met God ook maaltijd te
houden.

Gastlid??

Er klinken regelmatig geluiden om gasten wat meer houvast
te geven. lemand verwees naar de oud-christelijke kerk. Hij
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schrijft: "De integratie moet op tijd beginnen! En als men dat
moeilijk vindt, omdat men achter de naam niet een B van belij-
dend lid of een D van dooplid kan zetten, dan kunnen we van de
oudchristelijke kerk nog wel wat leren. Daar had men zogenaam-
de ‘catechumenen’, mensen die op weg waren naar doop en belij-
denis. In onze boekjes kunnen we rustig de letter C van catechu-
meen gebruiken. Of anders maar geen letter. Maar laat ze erin
staan! Terwille van de integratie in een ‘open' kerk"”. Tot zover
zijn mening. Hij wil een gastvrije kerk - wie zou hem daarin niet
bijvallen?

Toch leert de ervaring ons daarin voorzichtiger te zijn. We le-
ven niet meer in de tijd van de oud-christelijke kerk, maar in de
tijd van een verdeelde christelijke kerk. En een kerk die op weg
gaat naar de wereld om haar heen, zal vaak het eerst in contact
komen met mensen die van de ene kerk naar de andere kerk gaan.
Dat zijn de beroemde en ondertussen ook al beruchte ‘shoppers’.
Het is voor sommigen een manier van leven geworden om te kij-
ken in een kerk of het je er aanstaat. Ze willen vrijblijvend rond-
kijken. Ze willen nergens verantwoordelijkheid voor dragen.

Wanneer je zulke mensen een bepaalde status geeft, kun je er-
van op aan dat ze daarin blijven steken. Door allerlei oorzaken
komen ze niet verder. Op deze manier krijg je dat een kerk een
vast aantal gastleden meeneemt, die blijven steken in het meelo-
pen zonder verantwoordelijkheid te willen dragen als lid van de
gemeente. Dat lijkt mij een heel ongezonde situatie. Wanneer je
toch mensen de status geeft van gastlid, moet je van tijd tot tijd de
stand van zaken opnemen en met hen erover spreken. De erva-
ring leert dat een gastlidmaatschap zonder verplichtingen gauw
gewenning oplevert. En dan is de dynamiek eruit. Dat is verkeerd
omdat de Heilige Geest mensen samen wil brengen in de ge-
meente van Christus. 4

De Gereformeerde Kerk mag en moet laten zien dat het in het
christen-zijn gaat om samen de Here en elkaar te dienen. Dat
vindt een hoogte- en kernpunt in de viering van het avondmaal.
Daar zitten christenen die samen optrekken. Daar kunnen gasten
(nog) niet zitten. Wel gaat er van die avondmaalsviering een ap-
pel uit naar mensen. De viering is een voortdurend protest tegen
alle (christelijke) individualisme en een voortdurende oproep sa-
men toch kerk te zijn. Op deze manier is het avondmaal een be-
langrijk signaal. Het geeft aan dat gast-zijn in de kerk wel een fa-
se kan zijn, maar geen situatie mag worden'.

Praktisch betekent dit dat het goed is de uitnodiging juist bif de vie-
ring van het avondmaal te doen klinken. Wanneer meegedeeld wordt
dat het avondmaal alleen voor belijdende leden van de kerk is, is het
wijs daarbij te zeggen dat we dat doen om de boodschap van de bij-
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Volharding

bel na te leven, niet om het geloof van andere christenen te onder-
waarderen.

Viering

God bewaart Zijn kinderen. Ze kunnen lelijk vallen, zoals
blijkt uit het voorbeeld van David en Petrus in de bijbel*, maar
God houdt je altijd vast. Dat is de diepste troost van de verkie-
zing. Dat is de leer van de volharding.

Die volharding wordt in de bijbel door vermaning omringd*.
Die vermaningen houden ons bij de genade. Je leert het af om op
eigen kracht te leven. Je leert elke dag uit Gods genade te leven.
De viering van het avondmaal in de Gereformeerde Kerk is het
moment waarop dat duidelijk wordt. We leren ons houvast weer
te zoeken buiten onszelf. Die viering leert je ook hoe je lid van de
kerk kunt blijven. Dat leer je door van genade te blijven leven. Op
die manier vinden ook gasten een eeuwig Huis. Het avondmaal
in de kerk biedt uitzicht op de bruiloft bij Christus Thuis. "Deze
leer dat de ware gelovigen en heiligen zullen volharden en daar
zeker van mogen zijn, heeft God tot eer van zijn naam en tot
troost van allen, die hem vrezen, zeer overvloedig in Zijn Woord
geopenbaard en Hij prent die in de harten van de gelovigen in....
Deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijk-
heid in eeuwigheid. Amen"".

aantekening 1 je kunt cen uitzondering maken als het gaat over asielzockers, die in een bijzon-
dere situatie zitten; wanneer zij oprecht christen zifn, willen ze graag avondnaal vieren; toch is
hun situatie onzeker; in zo'n situatie kan een gemeente asielzockers als gast foelaten tot de ge-
meente; maar dat geeft de kerkenraad de verantwoordelijkheid contact met hen te houden en het
geeft de betreffende asielzockers de taak zich bij de gemeente aan te sluiten, zodra hun situatie
dat toelaat.
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Voorstudie

Romeinen 8
DORDTSE LEERREGELS V

Bespreken

1. Wanneer kan een kerkenraad iemand toelaten tot de ge-
meente van Christus?

2. Bespreek eens de volgende zin: "Het gaat in de volharding
niet om de geestelijke kracht van de gelovige als basis van de
zekerheid! Het gaat om het wezen van de genade".
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Volharding

Overgang

"Wat anderen betreft, die nog niet geroepen zijn, voor hen
moet men tot God bidden, die het niet zijnde tot aanzijn roept. In
geen geval moeten wij ons hoogmoedig jegens hen gedragen, als-
of wij ons onderscheiden hadden".

Dat wij alles uit vrije genade krijgen, is geen leer die een mens
niks doet. Wie die leer overdenkt, verwondert zich. Hij weet zich
rijk. Hij zal willen delen met anderen. Vaak blijft dat bij goede
voornemens. Er wordt in gereformeerd Nederland meer over
evangelisatie vergaderd, dan gepraat met mensen buiten de kerk.
Maar ‘evangelisatie’ mag die naam pas echt dragen, wanneer er
ook echt contact is met mensen buiten de kerk®.

In het eerste deel van dit boekje zagen we dat evangelisatie
via relatie de beste weg is. Maar wij die meestal binnen de be-
schutting van een kerk opgroeiden vinden het moeilijk over ons
geloof met anderen te spreken. Het hoofdstuk Sprekende Ge-
meente wil u helpen.

Behalve relatie-evangelisatie is het voor een steeds kleiner
wordende christenheid in Nederland ook een taak om via acties
mensen proberen te bereiken met wie je geen relatie hebt. Daar-
voor zijn acties nodig. Niet ieder kan dat. Hoe moet een kerk dat
organiseren? Wat tips vindt u in het hoofdstuk Begaafde Ge-
meente.

Veel evangelisatiewerk stuit in de praktijk van het werk op de
vraag of je moet samenwerken met christenen van andere kerken.
Het hoofdstuk Samenwerkende Gemeente noemt punten om u
een mening te kunnen vormen.

37



Gods huis - open huis

5 Sprekende gemeente

Een gesprek met iemand die God niet kent maakt altijd heel
wat in je los. Soms ervaar je het niet als prettig omdat je naar ei-
gen idee faalde. Toch is zo'n gesprek een proces waarin je veel
leert. Je leert nadenken over jezelf, omdat je eigen geloof ter spra-
ke komt. Je leert van de ander, omdat zijn of haar (gedachten-)
wereld jouw wereld inkomt. Je leert hoe je een gesprek voert met
iemand die niet gelooft.

Onze beginhouding moet niet zijn dat we een foutloos ge-
sprek willen voeren. Dat levert frustratie op. Beter is het te begin-
nen vanuit een leer-houding. Dat stelt je open naar de ander. Van-
uit die houding kan de HERE je ook leren hoe je het doen moet,

1zie Matthens ~ want de Heilige Geest wil er bij zijn en je helpen'.
10:19-20

Leren over jezelf

Je leert over jezelf, omdat je eigen geloofsovertuiging en ge-
loofsleven ter sprake komt. Wie ben je zelf? In zo'n ontmoeting is
het van groot belang hoe je zelf leeft, spreekt en handelt.

Ons christen-zijn

We kunnen als gereformeerde christenen moeilijk relaties be-
nutten voor Christus omdat we vrijmoedigheid missen. Als we
erover nadenken hoe dat komt, heeft dat vaak te maken met de
inhoud van ons christen-zijn. Het komt erop aan je leven inhoud
te geven.

De beslissing valt bij het punt hoeveel tijd u dagelijks vrij
maakt voor gebed en het lezen van de bijbel. U kiest als u uw
agenda gaat invullen of er tijd is voor kerkelijke activiteiten. En
als die zaken iedere keer op het laatste plan komen, weten we op
de duur niet meer waar het over gaat. Wat moeten wij dan zeggen
over ons geloofsleven als anderen ernaar vragen? Moeten we dan
het verhaal van de lege dop vertellen: het lijkt wel wat, maar er zit
niks in?

Zijn we vaak niet bang voor ontmaskering? Is dat vaak niet de
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reden van de angst voor een evangelisatiegesprek? We leven na-
melijk in een tijd dat je je niet achter de boodschap over Christus
kunt verschuilen. Mensen willen weten hoe echt ons geloven is,
of het voor jezelf realiteit is.

Dat vraagt bekering. Dat betekent dat we meer moeten bid-
den of God Zijn Geest in ons wil uitstorten, zodat we iets van Zijn
liefde vertonen. Dat vragen om Gods beeld te tonen is een dage-
lijks gebed. Je kunt jezelf namelijk geen christen maken. Dat krijg
je. Dat christenleven is een geschenk.

Ons kerk-zijn (1)

Ons gebrek aan vrijmoedigheid, heeft ook te maken met hoe
wij kerk zijn. We lopen het risico een horende kerk te zijn, geen
sprekende kerk. We luisteren naar een preek.... zwijgen en gaan
naar huis.

Het is goed dat we zwijgen als God spreekt!! Maar over wat
Hij zegt, mogen wij in gesprek raken. Dat is belangrijk. Geloof
leeft niet alleen van horen, maar ook van spreken. Dat zullen we
onder elkaar weer moeten leren.

Thuis kunnen we daarmee beginnen. In de gemeente kunnen
we proberen vanuit de bijbel van hart tot hart te spreken. Zo leert
ons geloof verwoorden wat we geloven en dat maakt het een stuk
gemakkelijker om erover te vertellen wanneer een niet-christen
ons vraagt waarom we anders zijn.

Ons kerk-zijn (2)

We kennen ook gebrek aan gesprek omdat in de praktijk veel
vanzelfsprekend lijkt in onze kerk. Alles is doordacht en bespro-
ken. Wat zullen we er nog over spreken?

Het leuke van evangelisatiewerk is dat er niets vanzelf-spre-
kend is. Dat krijg je als er gasten in de kerk komen. Die instroom
brengt leven. Want je moet opeens gaan spreken over iets waar je
anders met kerkmensen nooit over hoeft te spreken. Ik heb ge-
meenteleden zien groeien in vrijmoedigheid doordat ze in ge-
sprek kwamen met buitenstaanders.

Vers bloed brengt leven in het Lichaam. Dat bevordert de vrij-
moedigheid.

Voorbeeld A
o "Waarom lezen jullie elke zondag de wet?" - vraagt iemand. Wat

zou u zeggen?
°  Een gast in de kerkdienst vraagt je: ' Zondag is er een mooi klassiek
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concert. Ga fe mee? Ik ga met jou naar de kerk op zondagmorgen,
maar ga jij dan met mij mee op zondagmiddag?’. Wat zou jij zeg-
gen?

Leren van en over de ander

Wij hebben in de kerk leren discussiéren. We hebben ook ge-
leerd te luisteren of de mening van een ander met Gods Woord
overeenkomt. Wanneer iemand iets zegt dat volgens ons tegen de
bijbel ingaat, springen we er direct op in. We hebben daarom
moeite met luisteren, wanneer een ander allerlei dingen zegt die
dwars tegen de bijbel ingaan. We popelen om hem of haar op de
nek te springen. We willen de bijbel en de kerk verdedigen. Al
met al zijn we meer bezig met ons antwoord dan met luisteren.

In het gesprek met andersdenkenden is interesse in de wereld
van de ander belangrijk. Die interesse toon je door niet overal op
in te springen, maar rustig op je in te laten werken wat de ander
zegt. Vaak worden er heel veel dingen gezegd waar je op in kunt
gaan.

Het is dan wijs om alles eerst rustig op je in te laten werken en
uit die gegevens een punt te nemen waar je op ingaat. Op die ma-
nier neem je de ander serieus en laat je door je houding merken
dat het in eerste instantie niet om onze mening gaat, maar om wat
de ander zegt. Wat de ander zegt, bepaalt de inhoud van het ge-
sprek. Want het maakt nogal verschil "of je op onbekendheid, on-
verschilligheid of op vooroordelen stuit™. Juist het vertrouwen op
God maakt ons mild tegenover de ander. We hoeven onszelf niet
te verdedigen. Dat leren we uit 1 Petrus 3:15-16.

Bijbel

Wanneer je goed luistert, hoor je vaak dezelfde zaken terug-
komen in de gesprekken met mensen die niet geloven.

Men praat er vaak maar wat op los: 'ik vind.... en ik voel....".
De moderne mens leeft, denkt en spreekt vanuit zichzelf. Het is
heel moeilijk voor die mens om te aanvaarden dat er een norm is,
een waarheid buiten jezelf die iets over je te zeggen heeft. Dat
maakt het gesprek vaak zo moeilijk. Wij denken en spreken van-
uit Gods waarheid, zij denken en spreken vanuit zichzelf. Dat is
iets waar we ons goed van bewust moeten zijn. Vaak zal het ge-
sprek dan ook terechtkomen op het punt of je je laat gezeggen
door de bijbel. Het gaat over de waarheid van de bijbel voor nu.

Mensen zonder stuur praten er maar wat op los. Mensen zon-

40



3 vergelijk Ro-
meinen 2:1-11

Sprekende gemeente

der bijbel leven ook heel anders dan wij. We moeten daar niet al
te geschokt op reageren. Want wat voor ons niet kan en mag vol-
gens de bijbel, kan en mag voor veel mensen wel. Ook nu moeten
we ons bij alle zondige dingen die mensen doen, beseffen dat het
voor ons zonde is omdat wij eerst het gezag van de bijbel hebben
leren accepteren over ons leven. Dat moeten we goed tot ons la-
ten doordringen. Het is dan soms beter eerst weer over de waar-
de van Gods boek te spreken dan een discussie aan te gaan over
samenwonen, oneerlijkheid of wat dan ook. Dat wordt toch een
zinloze discussie, omdat je een totaal verschillende basis hebt.

Zo'n ontmoeting met de ander leert ons wat een wonder het is
dat de Heilige Geest ons heeft veroverd, zodat we buigen voor de
bijbel. Tegelijk zal het besef dat ook wij vaak moeite houden om
echt te buigen, ons naast de ander plaatsen. We komen dan samen
uit bij het werk van Gods Geest die ons hart moet veranderen wil-
len we ons aan Gods Woord gewonnen geven.

Waar begint geloven? Wat vraag ik van de ander die ik uitno-
dig te gaan geloven? Het gaat om een reactie op wat God zegt
over Zichzelf. Het gaat om de bijbel.

Christus

Het tweede wat je leert in een gesprek met de ongelovige is
dat mensen geen besef van zonden hebben. Dat hangt samen met
het punt dat ze leven zonder bijbel, zonder een beoordelende in-
stantie boven hun leven. Zij beoordelen zichzelf. Vaak vinden
mensen dat ze het helemaal niet slecht doen: “doe ik niet mijn
best in huis en op het werk?" Ons spreken over zonde komt niet
aan.

Ook nu is het van belang tot ons te laten doordringen dat die
mening een vrij logisch standpunt is, wanneer je alleen jezelf be-
oordeelt. Dat brengt ons in grote verlegenheid. Want we spreken
over een Redder, maar mensen die zo over zichzelf denken heb-
ben geen Redder nodig. Wij hebben het over de Verlosser van ons
leven, maar zij redden zichzelf wel.

Waarom zeggen wij wel dat we een Redder nodig hebben?
Omdat we onszelf beoordelen vanuit het standpunt van God. Dat
is het verschil in denken. Zij beoordelen zichzelf, wij weten dat
God ons beoordeelt’. Het gesprek zal dus eerst over die verschil-
len moeten gaan voordat we over zonde en heil spreken. Want
ons spreken over zonde komt anders alleen maar over als een ver-
oordelen van de ander. Dat komt verkeerd aan.

Wij leren in zo'n ontmoeting over ons mens-zijn. Je leert er-
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kennen dat we uit onszelf er ook niet aan willen, dat een Ander -
Jezus - alles voor ons doet. Ook hier is het weer de Heilige Geest,
die ons klaar maakte voor de ontmoeting met Christus. Genade
komt ons ook niet aanwaaien. Dat besef plaatst ons naast de an-
der met het gebed: ' Kom, Schepper, Geest...

Wat is geloven? Een mens moet zich onder Gods oordeel stel-
len. En zich dan laten vrijspreken. Het gaat om een relatie met
Christus en door Hem met God, de Vader.

Voorbeeld B

o lemand ziet totaal niet in wat het verschil is tussen de bijbel en an-
dere oude boeken. Leg dat eens uif.

® lemand is van mening dat ze haar best doet in dit leven. Zij heeft ook
al veel meegemankt. Ze heeft alles moedig doorstaan. Waarom zou ze
Christus nodig hebben?

Leren over het gesprek: spreken vanuit jezelf

Wanneer je een gesprek aangaat met een ander, zul je uitge-
probeerd worden hoe echt het is voor jezelf. Geloof je zelf wat je
zegt? Twijfel je er wel eens aan?

Getuigenis*

Vanuit evangelische hoek wordt benadrukt dat je je eigen er-
varingen in moet brengen in het gesprek. Je moet kunnen zeggen
wat het jezelf gedaan heeft. Je mag dat gebruiken om te laten zien
dat er een levende God is. Onze reactie daarop is dan dat we niet
over onszelf moeten spreken, maar over God. Is dat juist?

Ik zou die vraag willen benaderen vanuit de tweeslag van
Gods Woord en onze ervaring. Dat zijn de twee brandpunten als
je spreekt over een getuigenis .

Wanneer je het alleen hebt over je ervaring en Gods Woord op
de achtergrond raakt wordt het een menselijk verhaal. Dat bete-
kent dat het gesprek een uitwisselen van standpunten wordt. Je
geeft je op die manier alleen maar over aan de vrijblijvendheid
die heerst in onze tijd: ik mijn verhaal -jij jouw verhaal - ieder het
zijne'.

Maar spreken over Gods Woord zonder onze ervaring erbij te
betrekken is dor. Dit werkt dorheid en gebrek aan overtuigings-
kracht in de hand. We brengen Gods Woord, maar komen er zelf
weinig in mee. Ik herinner me hoe iemand uit een Gereformeerde
kerk mensen met problemen had geholpen. Hij wilde niks force-
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ren, was voorzichtig met de bijbel, sprak niet over zijn geloof.
Toen deze mensen met evangelische christenen in aanraking kwa-
men, kwamen ze tot geloof. Onze gereformeerde broeder was er
wel ontdaan van. Zijn wij niet vaak te onpersoonlijk?®

Buigen voor de bijbel

Het gaat om zowel Woord als ervaring. Een goed getuigenis
houdt die volgorde aan. Dat betekent dat je na goed luisteren naar
de mening van een ander op een gegeven moment moet stellen
dat Gods Woord de waarheid is. Het gaat in het boek van God om
de feiten.

C. Trimp noemt het woord 'getuigenis’ als typering van de
boodschap van de kerk naar buiten toe karakteristiek. Hij wijst
als eerste aspect van dit woord aan dat getuigenis "wijst op ver-
worteling van de prediking in de heilsfeiten" en ten tweede wijst
het op "de autoriteit waarmee het evangelie van Christus wordt
aangedrongen en verkondigd™.

Het gaat om feiten. Dat vraagt geloof. Dat kun je vriendelijk
en duidelijk zeggen. Dat hoeft geen breuk in de relatie met de an-
der te betekenen. Dat betekent alleen dat de ander beseft dat
Gods Woord vraagt om een reactie. Die reactie hoeft niet a la mi-
nute te komen. Dat vraagt tijd. Maar duidelijk is dat een keer ge-
antwoord moet worden. Op een boek dat zich als Gods waarheid
presenteert zijn maar twee reacties mogelijk: je aanvaardt het of
niet, je gelooft het of niet.

Het gaat om het Woord. Maar we mogen ook gebruik maken
van wat we zelf van God ervaren hebben, als dat de ander kan
helpen. Wanneer ik laat zien dat mijn ervaringen met God opko-
men uit het geloof in Gods Woord, kan ik de ander helpen. Daar-
mee laat ik zien dat het mij wat doet, maar dat het voor die ander
ook mogelijk is. Wanneer de bron ligt in Gods Woord, kan die
bron voor ieder geopend worden. Op deze manier kan het per-
soonlijk getuigenis een goede methodiek zijn.

Een goed getuigenis geeft aan dat God centraal staat met Zijn
Woord en werk in jouw leven en dat je de ander met dat verhaal
dienen wilt. De ander dienen doe je door hem of haar duidelijk te
maken dat het uiteindelijk om een beslissing gaat voor of tegen de
bijbel.

J Wanneer we het getuigenis zo opvatten, doen we niet mee
met de vrijblijvendheid die in onze wereld heerst. Nee, we gaan
het gesprek bewogen aan, want we beseffen dat met dit gesprek
de ander een beslissing moet nemen die grote gevolgen heeft voor
tijd en eeuwigheid.
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Het derde aspect van het woord ‘getuigen’ in de bijbel is dat
‘het als evangelie gesproken woord’ rechtsgevolgen heeft tot
in het laatste oordeel. Het wordt tot belastend ~ getuigenis
wanneer het niet in geloof wordt aanvaard’.

Vioorbeeld C

©  Welke dingen uit je leven, zou je in een getuigend gesprek kunnen
gebruiken? Is het zinvol?

*  Wat moet je zeggen als je in je leven geen spectaculaire ingrepen van
God hebt meegemaakt?

Leren over het gesprek: spreken tegen de ander

In gesprek zijn met de ander betekent dat je geen dingen wilt
forceren. Je moet een luisterhouding kennen. Je moet goed weten
wat de ander bedoelt. En je moet serieus ingaan op wat de ander
zegt.

Dit is de basishouding om een gesprek te beginnen. Maar dat
kan je ook wel eens tot wanhoop brengen. Want de ander komt
met zoveel verhalen dat jij helemaal niet aan je boodschap toe-
komt: Christus. Dan kan het wijs zijn tegen iemand te zeggen dat
er zoveel punten aangedragen worden, dat het beter is eens door
te praten aan de hand van een paar onderwerpen. Het gesprek
wordt dan een uitnodiging tot meerdere gesprekken. Want er zijn
mensen die echt met vragen zitten of met vragen komen te zitten
wanneer we over geloof gaan praten.

Er zijn mensen die echt met vragen zitten. Maar er zijn ook
mensen die vragen gebruiken om u om de tuin te leiden. Wanneer
het over hun zonde gaat, gaan ze spreken over de fouten die alle
mensen maken en ze vragen zich zogenaamd vertwijfeld af hoe
God dat allemaal toe kan laten. Wanneer je niet in de gaten hebt
dat het een afleidingsmanoeuvre is, word je op het verkeerde
been gezet en begint een eindeloze en vaak vruchteloze discussie.
Je hapte. Men heeft zo'n tegenwerping wel mooi de 'kluifvraag'
genoemd; wanneer de boodschap je te na komt, kun je het ont-
wijken door het stellen van een 'kluifvraag'. "...je houdt iemand
een vette vraag voor en wanneer die ander in de kluif hapt, ben je
gemakkelijk van onderwerp veranderd".

Verkondiging
In het gesprek met de niet-gelovige moet na een fase van luis-

teren en serieus nemen van de ander ook’ een moment komen
waarin je spreekt over Christus. Dat is het 'verkondigend element'
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in het gesprek. Het is onze taak van Christus te spreken.

Verkondigen is het werk van een heraut. Wanneer Paulus ver-
klaart: “wij prediken een gekruisigde Christus” (1 Cor. 1:23) is
het werkwoord dat hij gebruikt keryssoo, waarmee de werk-
zaamheden van een heraut worden aangegeven om datgene
wat hem verteld is rond te bazuinen®.

Nu zagen we boven dat het probleem is dat de moderne mens
alleen zichzelf beoordeelt en daarom geen kennis van zonde
heeft. We moeten iemand geen verkeerde schuldgevoelens aan-
praten. Het kan best zijn dat iemand zich in problemen, die zich
in het leven voordoen bewonderenswaardig opstelt. Dat moet je
ook zeggen.

Maar je moet ook op een gegeven moment durven en kunnen
zeggen hoe God over het leven van die ander denkt. In Gods ogen
is niet goed wat wij goed vinden. Direct daaraan gekoppeld mo-
gen we vertellen over God als de God die fouten niet goed praat,
maar mensen wil helpen uit die fouten.

Dat is het moment dat we mogen spreken over Christus. Wij
zijn Zijn heraut. Dat mogen we blij uitbazuinen. Ik bedoel daar-
mee niet dat we hard beginnen te roepen, maar dat we met liefde
en overtuiging spreken over Hem, die ons heil is. En met liefde
spreken over Christus betekent mensen nodigen tot Christus.

Ook nu kan het nodig zijn iemand uit te nodigen om samen
bijbelstudie te doen. Dat is de weg om Christus te leren kennen.
Maar soms is het goed duidelijk te poneren dat Christus alleen
hoop voor een mens betekent. Dat moet niet gebeuren via een
frontale aanval op de ander, maar wanneer je laat zien dat je ook
zelf niet buiten Hem kunt, komt de ander voor een keus te staan.

Voorbeeld D: "Kluiforaag’
Stel dat u in gesprek komt met uw buurman. Hij weet dat u naar de
kerk gaat. U wilt graag zeggen dat ook hij dat nodig heeft. Maar hij

komt steeds met kritiek op God via de vrang naar lijden. Hoe kom je
tot verkondiging?

Tot slot

Na veel gesprekken voel je je een mislukkeling. In de span-
ning van de ontmoeting heb je dingen verkeerd gezegd of niet ge-
zegd. Er is helemaal niet over Christus gesproken. Dat geeft het
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idee dat je gefaald hebt.

Op zich is dat goed. Want wij kunnen mensen niet tot God
brengen. Wij mogen het in Zijn handen leggen. Wij kunnen blij-
ven bidden voor de man of viouw met wie we hebben gesproken.
En we kunnen proberen of de HERE een nieuwe mogelijkheid
geeft tot gesprek. Zie ieder gesprek als een mogelijkheid om te le-
ren. Volmaakt zullen we het nooit leren doen, maar dat mag geen
reden zijn om onze plicht niet te doen. Onze plicht is in een we-
reld zonder hoop te blijven spreken over de hoop die in ons is".

In gesprekken wordt je soms ook bespot. Wat merk je nu van
God in deze wereld? Wat voor waarde heeft het geloof nu? Het
haalt toch niks uit!

Dat is ook een leerzame les. We beseffen dan dat we met het
evangelie van God in deze wereld op de kruisweg terecht komen.
Het is de weg achter onze Heiland aan. Zijn verschijning was niet
imponerend of indrukwekkend. Hij was niet geacht.... en laten we
vooral niet vergeten erbij te zeggen: “en wij hebben Hem niet ge-
acht"™.

Wanneer we nu te kijk gezet worden met dat evangelie, voe-
len we ons naar. Je staat voor aap. Je bent in de ogen van de men-
sen niet geacht. Maar... trek u daaraan op: God keurde u waardig
iets van Christus' kruis in deze wereld te voelen in uw leven®,

Aantekening 1 wanneer Peter Scheele verkondigen ééurichtingsverkeer noemt (1995, p. 90)
keert hif zich terecht tegen mensen die evangeliseren vanuit de boodschap zonder naar de ander
te luisteren; maar: in de bifbel wordt er nooit op die manier "verkondigd”.
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Sprekende gemeente

Bespreken:

1. Wat zou Petrus in zijn eerste brief in hoofdstuk 3:15 bedoe-
len met zachtmoedigheid?

2. Probeert u nu eens te verwoorden tegen elkaar en ook tegen
iemand die God niet kent wat geloven is. Schrijf het met eigen
woorden zo op, dat u het kunt gebruiken als iemand u vraagt
wat geloven nu eigenlijk is.

3. Verwoord eens waarom je (en ook hoe) een relatie met
Christus kunt hebben hoewel Hij nu in de hemel is.

De kerkenroad bereidt zich voor...
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Begaafde gemeente

Visie op gemeente
Viraag

“We zijn als gemeente nog lang niet aan evangelisatie toe. Er
moet intern eerst heel wat opgeknapt worden, voordat we gasten
kunnen ontvangen". In zo'n opmerking zit waarheid en onwaar-
heid door elkaar.

Het goede van zo'n opmerking is dat mensen beseffen dat je
als gemeente in staat moet zijn mensen op te vangen en een thuis
te geven. Dat vraagt veel liefde, geduld, gastvrijheid en openheid.
Dan is het zeker een probleem wanneer er in de gemeente een
sfeer hangt van wantrouwen, veroordeling en individualisme.
Minimaal is nodig dat als zonde te erkennen en te belijden. Maar
moet je dan een volmaakte kerk worden om missionaire gemeen-
te te kunnen worden?

Nee, dat is het verkeerde van de opmerking dat we niet aan
evangelisatie toe zijn. Het wordt vaak misbruikt als een opmer-
king om kritiek op de kerk te laten horen en ondertussen zelf niet
te hoeven gaan evangeliseren. Ook kan er een verkeerde hang
naar de volmaakte kerk achter zitten. Dé manier om ons kerkelijk
leven te frustreren is te lopen dromen van onhaalbare idealen.
Nee, we moeten erkennen dat het op aarde nooit volmaakt wordt
in onze gemeente. We moeten alles wat er gebeurt leren waarde-
ren als blijken van Gods genade tussen zondige mensen.

Met die houding kun je de zonde signaleren en toch een op-
bouwende houding hebben om samen je te bekeren om gemeen-
te te zijn naar Gods wil. Met zo'n houding kun je ook het evange-
lie brengen aan anderen om hen uit te nodigen in de gemeente te
komen. Want je draagt dan niet de boodschap uit van aardige
mensen in een gemeente, maar de boodschap van het evangelie
voor zondaren in de kerk. Dat is de basis van ons kerk-zijn.
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Opbouw en uitbouw

Vanuit deze basishouding leren we om opbouw en uitbouw
niet te zien als zaken die los van elkaar staan. De opbouw van de
gemeente blijft nodig tot Christus' komst. De uitbouw heeft Hij
ook als opdracht in ons agenda als kerk geschreven. Het werk in
de kerk kent twee kanten: een interne en een externe.

We zien die twee zaken in elkaars verlengde liggen als we ero-
ver nadenken waarom we kerk zijn. De bijbel laat ons zien dat de
kerk uit genade geboren is. Haar levenstaak is die genade groot te
maken en God daarvoor te roemen, te eren en te prijzen'. Hoe ma-
ken we Gods eer groot in deze wereld?

Dat doen we door allereerst samen een levende gemeente te
zijn voor Hem. Dat doen we ook door Zijn naam uit te dragen
buiten de kerk. Dat zijn de twee punten waar het in de kerk om
draait: opbouw en uitbouw. Daarbij gaat het om de relatie tussen
die twee. Onze taak is zo de kerk op te bouwen dat er ook uit-
bouw plaats kan vinden.

Evangelisatie is een wezenlijk onderdeel van het kerk-zijn. Te-
recht hebben de Gereformeerde Kerken de uitspraak voor hun re-
kening genomen, waarin gezegd wordt: "Het behoort tot de aard
van Christus' kerk met het evangelie ook hen te zoeken, die
vreemd zijn aan of vervreemd zijn van God en Zijn dienst™.

Leiding in de gemeente

Hoe kunnen in een kerk nu beide goed aan bod komen? Hoe
werk je aan opbouw zodat het ook tot uitbouw van de gemeente
van Christus komt? Wie begint?

Wanneer we de bijbel daarop naslaan, leren we dat de HERE
daarvoor ambtsdragers gegeven heeft. Zij zijn aan de kerk gege-
ven om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon’. Zij moeten de
gemeente de weg wijzen hoe God aan Zijn eer komt binnen en
buiten de gemeente. Zij hebben de opdracht en de kracht van
Gods Geest gekregen om praktisch de weg te wijzen via opbouw
naar uitbouw. Van hen mogen we leiding verwachten.

Zolang in kerkenraadskamers alleen de opbouw en niet de
uitbouw van de gemeente aan de orde komt, zal het werk in de
kerk gericht blijven op interne opbouw. Zodra in kerkenraadska-
mers de ramen opengaan naar de wereld, zullen in de gemeenten
ook de deuren opengaan voor de wereld.
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Situatie

Nu moeten we oppassen met kritiek, alsof ambtsdragers al-
leen maar verkeerd bezig zijn. Wie wel eens praat met ouderlin-
gen of diakenen, weet hoeveel tijd en energie die mannen (en dus
ook hun vrouwen) willen steken in het werk in Gods kerk. Het is
eerlijk om dat dankbaar te noteren, de HERE daarvoor te danken
en dat ook eens tegen een ambtsdrager te zeggen.

Maar is al hun zweten en zwoegen goed gericht? Dat is de
vraag waar het nu om gaat. En dan moet je eerlijk zeggen dat veel
kerkenraden weinig visie hebben op Gods opdracht aan de kerk
om het evangelie ook in de wereld uit te dragen. Het blijft vaak
steken in het 'passen op de winkel' (wat overigens steeds meer
energie gaat kosten). Ook zijn er te weinig concrete ideeén wat je
nu als gemeente kunt doen om samen iets te betekenen voor de
wereld en wat de taak van de ambtsdragers daarin is.

Toch hebben we als kerken wel richtingwijzers gekregen na
overleg op een synode. Die afspraken zijn: " de ambtsdragers zul-
len met name door prediking, de catechisatie en het huisbezoek
de leden van de gemeente op deze roeping wijzen en voor het
vervullen van deze roeping toerusten - en - de kerkeraden zullen
deze arbeid van de gemeenteleden blijven begeleiden door toe-
zicht en instructie’. De taak van de kerkenraad ten aanzien van
evangelisatie is dus de motor te zijn in de missionaire gemeente
door 1. toerusting en 2. instructie”.

Toerusting en relatie-evangelisatie

Wie eens wat leest over evangelisatiewerk en ervaring opdoet,
leest en ervaart dat relatie-evangelisatie dé weg is waarlangs
mensen tot de kerk komen. Elke gemeente heeft leden. Die leden
hebben relaties buiten de kerk. Al die relaties zijn evenzovele mo-
gelijkheden om mensen te laten delen in het heil. Wanneer je kijkt
naar deze mogelijkheden, moet je tot de conclusie komen dat daar
toch weinig gebruik van gemaakt wordt. Zou dat niet een oor-
zaak van weinig groei in de gemeente kunnen zijn?

Wij als gereformeerden weten heel veel. Maar het probleem is
dat we al die kennis vaak niet kunnen inzetten om met niet-gelo-
vigen te spreken over Christus. Dat is niks minder dan een gebrek
aan oefening. Naast het feit dat we nooit geleerd hebben om on-
ze kennis missionair in te zetten speelt het probleem van gebrek
aan vrijmoedigheid. Het vraagt gebed en inzet om daar iets aan te
veranderen.
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Wanneer kerkenraden deze dingen in hun gemeente signale-
ren, wordt duidelijk welke kant het op moet. Dit gegeven wijst
ambtsdragers op hun taak de gemeente toe te rusten, zodat de le-
den van de gemeente in de maatschappij verantwoording kunnen

91 petrus 315 afleggen van de hoop die in ons is’.

Een kerkenraad heeft dan de taak kerkleden de mogelijkheid

aan te bieden te leren wat ze nog niet geleerd hebben. Er zijn veel
6 et centrum  evangelisatie-cursussen’. Maar de zwakheid van onze huidige in-
voor evangelisa-  structie in de gemeente is dat het teveel gebeurt door gerefor-
tie van de Gere-  meerden onderling. Belangrijk is dat er tegelijk ontmoeting is met
formeerde Kerken mensen buiten de eigen kerk. Dat verandert de zaak pas echt.
in Amersfoort  Dan worden de lessen oefeningen.
Kwant met de
cursus "MET Concreet kun je denken aan een cursus van een paar avonden
narren monp  om over je geloof te leren spreken. Dat is een cursus binnen de ge-
HaNDEN': te be- - meente. Maar het is goed daar een vervolg aan te verbinden, nl.
stellen via het  de ontmoeting met niet-gelovigen. Dat vervolg kan een kerken-
LVEA, postous ~ Taad gemeenteleden bieden door activiteiten te organiseren waar
70,3800 AB ook gasten van buiten de kerk welkom zijn. De gemeenteleden
Amersfoort krijgen zo een mogelijkheid om anderen uit te nodigen.

U kunt denken aan een bijbelstudieavond voor gasten. Het is moge-
lijk een vrouwenochtend te organiseren waar bekenden mee naar toe
genomen kunnen worden. Er kunnen “video-gespreks-avonden’ ge-
organiseerd worden, waar aan de hand van een video een gesprek
plaats kan vinden. Maak een uitnodiging en geef die aan gemeente-
leden om hun contacten it te nodigen.

Wanneer zo'n ontmoeting georganiseerd wordt, is dat een ge-
weldige oefenplaats om te leren verantwoording af te leggen van
je geloof. Gemeenteleden horen het gesprek. Zij ontmoeten men-
sen. Zij leren hoe te reageren. Zulke ontmoetingen zijn oefen-
plaatsen om de blijde boodschap wijs uit te dragen.

De effecten van deze werkmethode zijn o.a. dat kerkmensen
zich veel meer bewust worden van het bijzondere van het eigen
geloof. Dat geeft meer verwondering. Dat kleurt de sfeer positief.
Door dit soort oefeningen groeit de vrijmoedigheid.

Uitwerking

Omdat het kunnen getuigen van de hoop die in je is een taak voor ie-
dere christen is, moet je proberen al de gemeenteleden daarmee te be-
reiken. Teveel worden allerlei zaken in de Gereformeerde Kerken als
een zaak van vrijwilligheid gezien. Een kerkenraad kan de noodzake-
lijkheid van deze stap aantonen door in wijken of kernen avonden te
beleggen om in die kernen
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1 bijbelstudie te doen

2 onderling voor elkaar te zorgen en

3 te praten over missionaire gemeente. Daar kunnen gemeentele
den dus ook leren hoe ze in hun relaties over het evangelie kun
nen spreken. Per wijk of kern kan een kerkenraad een codrdina-
tor of codrdinatrice aanwijzen, die de praktische uitvoering op
zich neemt.

Instructie en actie-evangelisatie

Veel acties halen weinig uit, omdat er te weinig menselijk con-
tact is”. Moet je daarom er van afzien? Heeft de kerkenraad de
taak om die dingen af te blazen?

Nee, een kerkenraad kan proberen de gemeente in te schake-
len om ook bepaalde acties samen op te zetten. De gemeente
wordt dan actief om mensen met wie je anders nooit in contact
komt toch te bereiken met de boodschap van redding.

Mag een kerkenraad vragen dat ieder daar aan meedoet? Ja,
maar.... niet ieder kan alles. Hier moeten we de les van de bijbel
over de gaven toepassen. Die les is dat ieder christen een gave
heeft’. Dit bijbelse onderwijs leert ons dat in Christus' gemeente
ieder met zijn of haar gave actief mag zijn. Daar blijkt de kracht
van de Geest.

Gaven: wat is charisma?

Een gave is wat God via de schepping aan mogelijkheden in
de mens gelegd heeft die via de heiliging door de Geest geacti-
veerd worden om gebruikt te worden in de dienst binnen Chris-
tus' kerk’. De Geest geeft charismata. Ook nu.

In de Gereformeerde Kerken kom je bij mensen nogal eens een
manier van denken tegen waarbij men een streep trekt tussen de
heilshistorie van het Nieuwe Testament en onze tijd. Maar op zo'n
manier maakt men een vrij willekeurig onderscheid tussen de tijd
voor en de tijd na die grens. Niet een denkbeeldige lijn, maar ver-
andering in de heilshistorische situatie geeft aan dat bepaalde
charismata blijven of verdwijnen.

Die verandering van situatie voor de gemeente betekent niet
het verdwijnen van het charismatisch karakter van de gemeente,
maar wel het verdwijnen van een aantal (grondleggende) charis-
mata. De 'lijsten’' van gaven in het Nieuwe Testament staan open:
een gemeente krijgt wat ze in haar situatie nodig heeft. Het be-
nadrukken van het charismatische van de gemeente kan er wel
toe leiden dat de gemeente niet meer uit Christus maar uit eigen
kracht leeft. Alles wat het kruis voorbij voert blijkt te leiden tot
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verheffing van de mens zonder Christus. Alleen de leer en de be-
leving van de rechtvaardiging houdt de weg van het charisma
recht. Het gaat om de charismatische gemeente zonder dat we te-
rechtkomen in de charismatische beweging.

Gave en ambt

Wat doen we met al die verschillende gaven? Het is de taak
van de kerkenraad om mensen in de eerste plaats bewust te ma-
ken van hun gaven. In de tweede plaats gaat het erom mensen de
mogelijkheid aan te bieden tot inzet van hun gaven. Dat gebeurt
wanneer er vanuit de kerkenraad (met steun van eventueel een
daarvoor benoemde commissie) activiteiten worden georgani-
seerd om ook mensen buiten de kerk met het evangelie te berei-
ken.

Soorten gaven

De bijbel leert ons dat je de gaven van de Geest kunt verdelen
in gaven van hoofd en gaven van hand. Dat is een globale inde-
ling'. Bij het opzetten van acties zijn mensen met beide gaven in-
zetbaar.

Wanneer er bij voorbeeld een avond georganiseerd wordt
over een thema waar gasten uitgenodigd worden, zal de kerken-
raad ieder in de gemeente gelegenheid moeten geven om mensen
uit te nodigen. Maar bij de opzet van de avond kan gebruik ge-
maakt worden van de specifieke gaven die de Heilige Geest aan
gemeenteleden geeft.
¢ Een gave van het hoofd is dat iemand via een toespraak of in-

leiding helder de boodschap op een rij kan zetten.
¢ Een gave van de hand is dat iemand zorgt voor de organisatie

van zo'n avond, bij voorbeeld: er moet koffie zijn, een gezelli-
ge sfeer is belangrijk, napraten onder het genot van een
drankje is goed. Dat vraagt organisatie.

Verschil in taak gemeente

Deze bijbelse leer van de gaven kan een kerkenraad ook hel-
pen de taak van de eigen gemeente duidelijk in het vizier te krij-
gen. De taak van een gemeente heeft ten eerste te maken met de
omgeving waarin de gemeente leeft. In een onchristelijke omge-
ving ligt de nadruk meer op de missionaire taak, in een christelij-
ke omgeving zal de nadruk misschien meer vallen op een diaco-
nale taak. Dat is iets waar een kerkenraad over na moet denken.
Maar het tweede is dat de kerkenraad moet kijken welke gaven
God in deze gemeente gegeven heeft. ledere gemeente heeft an-
dere mensen en dus: andere mogelijkheden. Dat is een beginsitu-
atie die de aard van de te organiseren activiteit mede zal bepalen.
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Het is wel goed daarbij op te merken dat wanneer een ge-
meente actief wordt, er groei komt - ook in die zin dat steeds meer
gemeenteleden gaven leren zien. Al werkend ben je ontdekkend
bezig wat de Geest allemaal met je leven kan doen.

Uitwerking

Regeren is motiveren en goed organiseren. Een kerkenraad
kan mensen aanwijzen om bepaalde taken op zich te nemen met
andere gemeenteleden. Het is wijs dat te doen via een persoonlij-
ke en motiverende benadering". Samen kunnen gemeenteleden
een taakgroep vormen. Zo'n taakgroep gaat zelfstandig aan het
werk. Van tijd tot tijd is er overleg met kerkenraad (en eventueel
evangelisatie-commissie) om de taken op elkaar af te stemmen.

Concreet kan het opzetten van activiteiten via een aantal fases ver-
lopen. De kerkenraad van een gemeente dient daar leiding aan te ge-
ver.

Fase 1 = overleg in de gemeente: welke gaven zifn er?

Dat wordt duidelijk via

bijbels onderricht over de gaven en

werkverdeling in de gemeente. Werkoverdeling kun je maken door
taakgroepen in te stellen. Bij taakgroepen kun je denken aan werk-
groepen als

—

gave: aantal:
1. nazorgteam wijsheid
2. bijbelcursus kennis
3. kerkblad schrijven
4. werspreiding folders inzet
5. wrouwenochtend organisatie
6. opuvang asielzockers 201g e
7. kinderclubwerk opvoeding
8. contact zending wijsheid

Fase 2 = werk door de gemeente: wie doet wat?

Mensen kunnen zich opgeven voor een taakgroep. Het aantal leden
dat zich opgeeft voor een taakgroep bepaalt ook welke activiteiten in
deze gemeente aangepakt kunnen worden.

Fase 3 = uitvoering: onder leiding van een broeder of zuster die ver-
antwoordelijk is, gaat een tankgroep aan het werk.

Van tifd tot tijd vindt er terugkoppeling plaats naar de leiding van
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de gemeente om verantwoording af te leggen en overleg te hebben.
Het is in ieder geval belangrijk dat een kerkenraad zaken weet te de-
legeren aan gemeenteleden, hen vertrouwen en steun geeft en sti-
muleert om problemen op te lossen.

Op de “startzondag’ werd er een gezamenlijke maaltijd gehouden fe Venlo.

1]
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Bespreken:

Welke bedoeling heeft de Here met onze gemeente?

Betrek de volgende punten daarbij:

1. welke gaven zijn er?

2. welke taakgroepen kunnen we vormen?

3. in wat voor omgeving leven wij?
12 2i¢ ook N.M. 4. welke mening heeft de kerkenraad hier over?”
Boot (e.a.), 1997,

p. 35-43
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Samenwerkende gemeente

Samenwerkende
gemeente?

Discussie

Veel mensen in de Gereformeerde Kerken beginnen wanneer
het over evangelisatie gaat te discussiéren over samenwerking
met christenen uit andere kerken.

Dat is weer zo'n onderwerp waar we allemaal onze mening
over kunnen ventileren zonder dat we echt in contact komen met
ongelovigen. Er is nogal wat vluchtgedrag in evangelisatie-land.
Ook heeft de discussie over dit onderwerp gauw een nare bij-
smaak. Het gaat dan zo: 'Wie tegen interkerkelijke evangelisatie
is, heeft iets tegen andere christenen; wie samen met hen kan
evangeliseren, heeft dat niet'. Die sfeer is niet terecht.

Het gaat in deze discussie niet allereerst om onze houding te-
genover christenen uit andere kerken of groepen. Het gaat me in
de eerste plaats om de taak die wij als Gods kinderen hebben. Die
taak moeten we zo veel mogelijk naar Gods wil doen. Kunnen we
dat samen met andere christenen of is het eerlijker tegenover de
bijbel dat niet samen met hen te doen?

Evangelisatie naar de kerk

Het evangelisatiewerk komt in gereformeerde kringen al
meer onder dak waar het hoort: in de kerk. Het spreken alom
over "missionaire gemeente" is een zeer gezonde ontwikkeling.
Maar: die gezonde ontwikkeling wordt doorkruist door een den-
ken onder invloed van de evangelische beweging waarbij evan-
gelisatie weer interkerkelijk wordt. Dat is jammer en slecht. Waar-
om?

Interkerkelijkheid is een ziekte

Wat moet onze houding tegenover interkerkelijkheid zijn? De
mening daarover is in de Gereformeerde Kerken - ruw gezegd -
voor en na de Vrijmaking nogal wisselend geweest. Je kunt - kort
gezegd - twee dingen doen. Je kunt proberen er iets van te maken
of je houdt je moeite ermee. Die twee houdingen komen ook bin-
nen de gereformeerde wereld voor.
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De eerste houding van acceptatie komen we tegen bij prof. dr.
A. Kuyper. Hij zag in de verdeeldheid van de kerk iets goeds. Hoe
deed hij dat? Hij noemde de verdeeldheid pluriformiteit. Dat
heeft toch ook iets moois. In iedere kerk schittert wel iets van
Christus' rijkdom. De eenheid is er over kerkmuren heen. Het is
een spirituele eenheid van gelovigen'. Dat is een heel optimisti-
sche benadering die wel sympathiek aandoet, maar: waar blijft de
bijbel? Is al die variatie van kerken niet veroordeeld als zonde als
je gewoon leest wat de bijbel zegt?

lemand die dat met nadruk naar voren gebracht heeft is prof.
dr. K. Schilder. Heel zijn leven en werken was een protest tegen
mooi praten wat lelijk is: de kerkelijke verdeeldheid. Dat protest
kwam voort uit de gehoorzaamheid aan het Woord. Daar gaat het
om. Als de situatie in de verste verte niet meer lijkt op wat de bij-
bel ons leert, kun je twee dingen doen. Je kunt de bijbel wegzet-
ten. Of je probeert toch de bijbel tot z'n recht te laten komen. Het
ging prof. Schilder om het laatste: Woord en kerk. Omdat deze
theoloog de bijbel achter zich heeft, is het ook goed naar hem te
luisteren als hij te maken krijgt met interkerkelijke evangelisatie.

Interkerkelijke evangelisatie is de weg van ongehoorzaamheid

In Deventer was in de jaren 30 van deze eeuw een interker-
kelijk evangelisatiecomité. Mensen uit de Hervormde, de Gere-
formeerde en de Lutherse kerk deden mee. Ze hebben dat comité
genoemd: Una Sancta. De Ene Heilige - naar de kerk. Prof. Schil-
der vindt dat niet goed. Het lijkt allemaal wel mooi, maar men
laat ondertussen de kerk buiten beeld. Dat betekent dichtslaan
van het Woord.

In de discussie die volgt vraagt een dominee uit Deventer of
prof. Schilder niet blij is met het feit dat door deze evangelisatie
drie mensen zich bij de Gereformeerde Kerk voegden. Prof. Schil-
der antwoordt dat hij dankbaar voor deze slag is, maar dat de
stok krom is: "Ik ben wel dankbaar voor die bekering dus, niet
voor haar manier'”. Wat bedoelt hij? Interkerkelijkheid is een
ziekte. Normaal is wat de bijbel ons leert. Wat we zien, is abnor-
maal. Geen mens kan mij iets moois over alle kerkelijke ver-
deeldheid vertellen als ik mijn Heiland hoor bidden voor Zijn
kerk dat ze toch één mag zijn in God haar Heer". Wie dat echt uit
Jezus' mond gehoord heeft, kan alle theorieén over het mooie van
interkerkelijkheid slechts met weerzin aanhoren.

Het grote bezwaar tegen interkerkelijke evangelisatie is dat ze
heel goede dingen kunnen doen, maar niet beginnen waar ze
moeten beginnen: bij de kerk. Als je met allerlei christenen wilt sa-
menwerken, moet je eerst met elkaar spreken. Maar daar willen
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ze de vingers niet aan branden. Dus beginnen ze maar aan de an-
dere kant: ze gaan samen evangeliseren. Dat is de ongehoor-
zaamheid aan de bijbelse boodschap..

Interkerkelijke evangelisatie is de weg van onbarmhartigheid

Maar - zegt iemand: 'ik zie het evangelisatiewerk veel meer
los van de kerk'. Dat klinkt heel aardig, maar dit is de weg van de
onbarmhartigheid.

Dit komt ook naar voren in de discussie over Deventer. 'Het
gaat om geloof, niet om kerk' - klinkt heel mooi, maar iemand die
tot geloof komt, laat je in de kou staan. "Als de man werkelijk be-
keerd is - schrijft K. Schilder - zal hij onbarmhartig vragen: maar
dan? Maar dan?... Is er een adres waar ik mij vervoegen kan, om
de wil des Vaders te doen? Is er een zichtbaar instituut, waar ik
me aansluiten moet...?... Als hij dat vraagt, die verloren zoon, dan
staan zijn mentoren als groep verlegen. De een zal zeggen (met
zijn levensdaden): word Gereformeerd. De ander zal zeggen (met
zijn levensdaden): word Hervormd. De derde (met zijn levensda-
den): word Baptist, Luthers, Christelijk-gereformeerd. Het comité
dat in zijn naam de kerk-vraag gesteld heeft, zal op de kerk-vraag
juist verstommen™. Juist de praktijk van het evangelisatiewerk
leert hoe verkeerd het is evangelisatiewerk en kerk te scheiden. Je
laat mensen in de kou staan. Je nazorg is prut met peren. En na-
zorg beslist nog altijd over de kwaliteit van het evangelisatie-
werk.

Interkerkelijke evangelisatie is de weg van ondoelmatigheid

Verbazingwekkend is de gemakkelijke manier waarop veel
christenen samenwerking zoeken tussen kerken en groepen, ja
dat zelfs ook propageren. Telt de bijbelse leer helemaal niet meer?®

Men werkt onder evangelische invloed met het onderscheid
tussen essentiéle dingen en niet-essentiéle dingen. Essentiéle din-
gen zijn de wezenlijke zaken zoals: het geloof, de wedergeboorte,
de bekering. Maar er zijn ook veel niet-essentiéle dingen, zoals:
de doop. Om samen te evangeliseren moet je het over de essen-
tiéle dingen eens zijn. Maar over niet-essentiéle dingen hoef je
geen overeenstemming te hebben.

Het is begrijpelijk dat men het ene belangrijker vindt dan het
andere. Veel geweldige discussies binnen kerkmuren worden op-
eens wat belachelijk als het om die grote en centrale beslissing
voor Jezus gaat. Dat merkt ieder die wel eens echt evangeliseert.
Maar het gaat om de vraag welke zaken je niet-essentieel mag
noemen in evangelisatiewerk. Wie gereformeerd wil blijven,
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vindt essentieel wat in de gereformeerde belijdenis staat. Die
moet daaruit spreken en dus niet meedoen aan dit soort oecume-
ne’. Dat geeft een stuk vervlakking, die op de duur ondoelmatig
is. Want op deze manier komen mensen overal terecht en verster-
ken we alleen de interkerkelijkheid - terwijl het onze taak is een
kerk op te bouwen voor Christus’.

"Christus is niet gedeeld”

Men zegt in dit verband wel eens: 'het gaat erom mensen tot
Christus te brengen, niet tot de kerk'.

De waarheid in deze opmerking is dat er nadrukkelijk een
volgorde is bij het werken in evangelisatie. Je zou het een getrap-
te doelstelling kunnen noemen. Het gaat allereerst erom dat men-
sen Jezus Christus als hun Verlosser gaan aanvaarden. De kerk
moet soms zelfs op haar plaats gezet worden: onder Christus. Dat
speelt bij voorbeeld in contacten met mensen uit de Rooms-Ka-
tholieke kerk die de neiging hebben al hun heil van de kerk te ver-
wachten. Dat geloof in de kerk zullen we af moeten breken om
het te richten op Christus en zijn genade. In het verlengde daar-
van komt echter wel de kerk in beeld waar die genade gepredikt
wordt.

Deze volgorde - eerst Christus en dan de kerk - kan nooit een
scheiding worden: Christus zonder kerk. Christus zelf wil dat
niet. De bijbel leert ons dat niet. Is het hoofd zonder lichaam? Is
Christus zonder kerk?".

Persoonlijk

Men zegt ook nog wel eens dat je als kerk niet kunt samen-
werken met bijvoorbeeld een evangelische evangelisatie-actie,
maar dat je persoonlijk dat wel kunt doen. Ik vraag me allereerst
af of het wel eerlijk is. Kerkelijk wil je dan dingen niet doen, die
je persoonlijk wel doet. Kan dat?

Maar - laten we eens-aannemen dat je voor een bepaalde actie
gevraagd wordt. Het gaat om bijbels rondbrengen. Moet je dan al-
tijd bot weigeren? Ik kan me voorstellen dat je in bepaalde afge-
meten acties meedoet. Het doel is concreet: je wilt in 500 huizen
een bijbel gebracht hebben. De vraag blijft: wat is het effect van
zulke losse acties ? Het kan zijn dat je er alleen de oud-papier-ac-
ties mee steunt. Doelmatigheid is altijd een punt wat je in geding
mag brengen. Bekijk nuchter het effect van een methodiek. Denk
goed na voordat je in Christus' naam dingen doet. Onze Heiland
is dat wel waard.
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Waarom wveel discussie over interkerkelijkheid?

Van de samenwerking met anderen wordt vaak een groot pro-
bleem gemaakt, omdat we als Gereformeerde Kerken zelf te wei-
nig missionair zijn. Wanneer wij als kerken onze taak laten liggen,
kloppen anderen op onze deur om mee te doen. Zij zien terecht
wel een taak in de evangelisatie in ons land. Beter dan de weg van
de interkerkelijkheid op te gaan is het als kerk zelf missionair be-
zig te zijn. Wanneer we in de Gereformeerde Kerken er echt mee
aan de slag gaan, zullen we snel tot de conclusie komen dat het
gesprek met ongelovigen over Christus meer aandacht verdient
dan het discussiéren met christenen over interkerkelijke evange-
lisatie.

Geen samenwerking, wel contact

Betekent dat dan dat we ons af moeten sluiten voor andere
christenen? Nee. Het is heel goed en ook nodig contact te hebben
met medechristenen, naar hen te luisteren, met hen te spreken.
We kunnen niet samenwerken met medechristenen maar we kun-
nen wel met hen spreken en afspraken maken over evangelisatie-
werk. Ook is het dan onze taak duidelijk te maken waarom we
'nee’ tegen interkerkelijke evangelisatie zeggen.

Dat is om christenen na te doen denken over het 'ja": de een-
heid van het geloof - naar Gods Woord - in de kerk. Met minder
kunnen we nog steeds niet toe...

Opdracht

Wat moeten we zeggen als een Pinkstergemeente ons vraagt om sa-
men met hen folders rond te brengen? Brengt u dat eens onder woor-
den.

Verdere studie

Met bovenstaande bedoel ik niet een antwoord te geven op al-
lerlei praktische vragen, die zich voordoen. Het gaat er om de ba-
sis te leggen. Naar mijn mening wordt dat teveel overgeslagen als
we met praktische vragen geconfronteerd worden. Je moet je eerst
een bijbelse visie op de eenheid van de kerk eigen maken en pas
daarna kun je praktische beslissingen nemen. Prof. dr. K. Schilder
is de man die op dit punt een bijbels geluid liet horen, waar men
in onze tijd maar al te graag om heen lijkt te gaan. We komen dan
weer terecht in de verstarring van de kerkelijke situatie waar
Schilder beweging in wilde krijgen’.
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Ds. P. H. van der Laan schreef een brochure over dit onder-
werp onder de titel: KAN HET SAMEN? OVER SAMENWERKING IN DE
EVANGELISATIE. Een uitgave van het Landelijk Verband voor Evan-
gelisatiecommissies in Amersfoort. Daarin komen ook meer prak-
tische vragen aan bod.
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Gereformeerd en missionair

Slot: Gereformeerd en missionair
Geest

Dankzij Gods Geest kan er ook in een gereformeerde kerk ver-
langen naar groei komen. Een gemeente zet zich er voor in, opdat
de Vader van Christus alle eer krijgt. Dat geeft een positieve sfeer
van verwachting in de gemeente.

Maar verlangen naar groei kent ook risico's. Zo'n risico is de
gedachte dat een actieve gemeente ook een groeiende gemeente
is. Daarbij wordt dan vergeten dat groei een gave is van God en
niet het resultaat van onze inzet. Activiteiten drukken het gebed
weg. Een heel actieve gemeente kan ook een gemeente zonder
binnenkamer worden. Dat wordt een gemeente zonder hart. Daar
verdwijnt het zicht op het werk van de Geest.

Woord en kerk

Mensen vinden het vreemd - zéér vreemd!! - als je wijst naar
een norm buiten je eigen leven. Maar dat is nu net gereformeerd.
Dat zal ook steeds meer het eigene van gereformeerd-zijn blijken
te zijn in Nederland. Gods Geest wil werken waar het Woord
wordt geéerd.

Mensen vinden het vreemd - zéér vreemd!! - als je zegt dat de
kerk van belang is voor je geloof. In de gereformeerde traditie is
steeds de verbinding gezien tussen het werk van de Geest en de
kerk.

Om deze zaken - Geest, Woord en kerk - blijft het gaan. Ook

als de kerk missionair wil zijn. Dat kleurt de boodschap als gere-
formeerd.

Gebed

Prachtig vind ik dat verwoord in woorden, waar ik vaak aan
moet denken als het erom gaat gereformeerd te zijn.
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LW, van ¢'Spij-
ker in: RONDOM
DE DoopPvonT,

Kampen 1983, p.

550

“We zullen er naar staan om te beleven wat de volheid van het
werk van de Geest van Christus, wat de kerk, wat de sacramen-
ten, wat de beloften van God zijn. De rijkdom van Gods verbond
en woorden dienen we te verstaan en er uit te leven. Aan de gees-
telijke ervaring zullen we de plaats geven die haar toekomt. En
als we zo alles gedaan hebben wat we konden, om een gebrek aan
onze kant te erkennen en weg te nemen, zullen we het oude ge-
bed bidden:

Veni Creator Spiritus,

Kom, Schepper, Geest!"”!
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Tips

Tips

Er zijn veel leerzame boeken over evangelisatie geschreven
buiten gereformeerde kring. Ik denk bij voorbeeld aan het boek
van Peter Scheele vanuit de praktijk.

Toch hoor je nogal eens de vraag: hoe merk je nu dat evange-
lisatie ook gereformeerd is. Met het oog daarop enkele boeken die
u kunt gebruiken om antwoord op die vraag te vinden.

Leer

In het gereformeerde denken neemt de verkiezing een be-
langrijke plaats in. Wie goed wil evangeliseren moet van tijd tot
tijd door die Leerregels heen kruipen. Hulpmiddelen zijn:

GEEN ONRECHT IN GOD GEVONDEN (geen auteur), Leiden 1986

Een warme meditatieve uitleg van de DORDTSE LEERREGELS.

W. Dekker, VASTE GROND. Werkboek bij de DORDTSE LEERRE-
GELS, s'Gravenhage 1984

Een heel mooie en duidelijke uitleg. Daar kun je mee aan het
werk. Je moet met name bij het spreken over de verwerping op-
passen voor ideeén, die meer met het denken van een theoloog
(Barth) dan met bijbels spreken te maken hebben.

R.H. Bremmer, IN GESPREK MET OUDERE EN NIEUWERE THEOLO-
GEN, Kampen 1991

Het pittige hoofdstuk 3 tekent een stuk discussie over de ver-
kiezing en de betekenis van Christus in dit verband. Het loopt uit
op de vraag:

“ waar gaat het ten diepste om in de bijbelse leer van de ver-
kiezing?.... Waar ligt de actualiteit van dit typisch gereformeerd
belijden? Tk wil daarop antwoorden: het gaat er om dat God God
blijft.... Verkiezing betekent: Hij verlaat niet wat Zijn hand begon,
ongelofelijk troostvol. En verwerping: Hij is God! Hij laat niet met
zich spelen” ( p.85)

67



Gods huis -

open huis

G. Kwakkel, UITGEKOZEN!, Barneveld 1990
Een duidelijke uitleg van enkel bijbelteksten die betrekking
hebben op Gods spreken over de verkiezing.

Praktijk

Ook in gereformeerde kring komt steeds meer oog voor het
belang van de combinatie van evangelisatie en gemeenteopbouw.
Wie hierover meer wil lezen kan o.a. terecht bij:

W.H. Velema, EEN LEVENDE GEMEENTE: met het 0og op gemeen-
teopbouw, Kampen 1992

In dit boek aandacht voor een Gereformeerde Kerk, die ook
naar buiten toe open kan zijn.

C. Trimp, BEVINDINGEN, Franeker 1991

Het 8e hoofdstuk uit dit boek gaat over de opzet van de evan-
gelisatie. Daar kunt u lezen hoe in de Gereformeerde Kerken (in-
tern) geworsteld is om de evangelisatie een goede plek in het ker-
kelijk leven te geven.

L.J. Joosse (red), UITSTRALEN IS WERVEN: over missionaire op-
bouw van de gemeente, Goes 1994

In hoofdstuk 2 geeft dr. A. Noordegraaf een mooi overzicht
van het missionaire gemeente-zijn in nieuw-testamentisch per-
spectief. En ds. D. Griffioen schrijft in hoofdstuk 4 over een kern-
punt, nl. hoe je heel de gemeente kunt betrekken bij het evangeli-
satiewerk van de kerk.

C.]. Haak, KERKGROEI. ...GRAAG?!, Barneveld 1997

De kerkgroeibeweging heeft ook binnen de gereformeerde
wereld veel invloed. Soms lijkt het wel alsof het er niet toe doet
wat je denkt of doet....als we maar groeien. Deze brochure helpt
u om daar wat nuchterder mee om te gaan, dus: bijbelser.

Wat oudere, maar nog steeds leerzame boeken met het oog op
dit onderwerp zijn:

EW. Grosheide e.a. (red.), HANDBOEK VOOR GEREFORMEERDE
EVANGELISATIE. Kampen, z.j.

G. Brillenburg Wurth en W.A. Wiersinga, HET EVANGELIE IN EEN
ONTKERSTENDE WERELD. Kampen 1953
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Bijlage

Wat betekent het dat ik lid word van de Gere-
formeerde Kerk (vrijgemaakt)

Wanneer u spreekt met mensen uit de Gereformeerde kerken,
komt vroeg of laat ook ter sprake of u lid wilt worden van de
kerk. Dat doen gereformeerden niet, omdat zij graag willen dat
'hun' kerk groter wordt. Nee, wij hebben de overtuiging dat wie
God wil dienen dat moet doen in de kerk van Gods Zoon, Jezus
Christus.

Maar andere mensen vragen zich wel eens af wat dat nu bete-
kent dat je lid wordt van zo'n Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)?
Wat wordt er van je gevraagd? Wat moet je doen en wat moet je
laten? Hoe word je lid?

In het vervolg vindt u informatie wat het betekent lid te wor-
den of te zijn van een Gereformeerde Kerk. Achterin vindt u nog
een aantal teksten uit de bijbel. Die kunt u in de bijbel opzoeken.
Ook staan daar verwijzingen naar de gereformeerde belijdenis.

Wanneer u nog geen bijbel heeft of kerkboek, kunt u die vra-
gen aan iemand van de kerk.

1. Geloof

Het gaat in de kerk allereerst om geloof. Geloven is God ver-
trouwen. Dat betekent dat u de waarheid van de bijbel als Gods
Woord onvoorwaardelijk aanvaardt.

In de bijbel lezen wij over onszelf dat wij in zonde leven. le-
der mens verdient de straf van God. Maar zo lief had God de we-
reld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat een ieder die in
Hem gelooft eeuwig leven heeft. Geloven is deze Verlosser aan-
nemen en aanvaarden dat je door Zijn bloed vergeving van de
zonden krijgt.
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Wie gelooft, laat Zich ook leiden door Christus, de Redder.

Christus helpt gelovigen door de Heilige Geest. Die Heilige Geest
gaat met mensen de weg van de bekering.

Je bekeren betekent dat je niet je eigen weg wilt gaan, maar
Gods weg. God heeft Zijn weg gewezen in de Tien Geboden.
Daarin gaat het eerst over de liefde tot God. Die liefde blijkt in
vertrouwen op God, het eerbiedig gebruiken van Zijn naam
en het in ere houden van de zondag, Dat zijn de eerste vier ge-
boden.

Het tweede stuk van Gods wet spreekt over de liefde tot de
naaste. Die liefde komt tot uiting in respect voor de ouders,
eerbied voor het leven, reinheid in seksualiteit, wijs omgaan
met bezit en eerlijkheid in spreken. Dat zijn de laatste gebo-
den.

Kortom, het gaat erom dat u God wilt eren en dienen in uw

(manier van) leven.

2.

Kerk

Wie gelooft, krijgt nieuw leven. God maakt je tot Zijn kind.

Zijn kinderen brengt God samen in Zijn gezin. Die familie van
God komt bij elkaar in de kerk, waar we elkaar broeder en zuster
noemen (broer en zus).

Wie kind van God is, hoort daarom lid te zijn van Gods kerk.

Dat is Gods wil. Lid zijn van de kerk is een voorrecht.
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Het geeft ook verplichtingen. Die zijn onder andere:

Wie lid is, moet in de samenkomsten van de gemeente komen
en meedoen.,

Op zondag zijn er twee erediensten. Wie God liefheeft, zal zo-
veel mogelijk naar beide diensten gaan om God te eren en het
geloof te voeden. Het is een kerkelijke afspraak dat er elke
zondag twee diensten zijn. Wie lid wordt, stemt daarmee in.
Dat betekent dat van u verwacht wordt dat u - zoveel als u
mogelijk is - twee keer komt om samen God te eren. In de
week zijn er bijbelstudies en samenkomsten. Het is fijn als u
meedoet aan deze samenkomsten.

Wie lid is van de kerk, is verantwoordelijk voor de kerk. leder
lid moet een bijdrage leveren om de gemeente levend te hou-
den. leder lid krijgt van de Heilige Geest gave(n) om iets te
doen in de kerk. Ook u kunt met uw inzet de kerk versterken.



titel hoofdstuk

Wie lid is van de kerk moet ook in de kerk iets doen met de
mogelijkheden die God hem/haar geeft.

Via een financiéle bijdrage maakt ieder lid het mogelijk dat er
een kerk is. U geeft elke zondag via collecten in de kerk. Van
u wordt ook verwacht dat u een vast bedrag geeft. Hoeveel
dat is, hangt ook af van wat u kunt geven.

c. Wie lid wordt van de kerk, komt in een familie. We hebben

met mensen te maken. Mensen maken fouten. Mensen kun-
nen tegenvallen. Ook in de kerk. De Here Jezus wil dat we
toch samen één zijn in het geloof.
Dat betekent niet dat je allemaal precies gelijk bent of denkt.
Ieder is anders. Maar we vormen een eenheid door naar el-
kaar om te zien en elkaar aan te spreken op wat God zegt in
de bijbel.

U hoeft dus niet precies zo te denken als andere mensen in de
kerk. Maar u moet wel een eenheid met hen willen zijn en bereid
zijn samen op te trekken in Gods gezin.

3. Opzicht en tucht

Hoe leeft nu een kerk zoals God dat wil? Wat is een goede
kerk?

Volgens de bijbel geloven wij dat Christus' kerk drie kenmer-
ken heeft. Het eerste is dat er recht gedaan wordt aan de bijbel.
Het tweede is dat doop en avondmaal bediend worden, zoals
God dat wil. Het derde is dat er ook toezicht is op christelijk le-
ven. Dat heet ook wel de tucht.

Dat laatste betekent dat ieder lid van de kerk liefdevol oplet of
andere kerkleden leven zoals God wil. leder heeft ook de taak el-
kaar daarop aan te spreken. Wanneer iemand niet doet, wat God
wil dwaalt hij of zij af van Gods weg. Door met elkaar daarover
te spreken houden we elkaar op de goede weg.

In het bijzonder heeft de kerkenraad de opdracht van God ge-
kregen daarop te letten. Dat is Gods zorg voor ons. Deze tucht
gaat niet over mensen die zonde doen. Dat doen we allemaal.
Maar de tucht gaat over mensen, die in de zonde blijven leven en
zich niet tot God willen bekeren.

Wanneer er maatregelen genomen moeten worden, omdat ie-

mand zich niet tot God wil bekeren, betekent de tucht dat een lid
van de kerk geen avondmaal mag vieren. Wanneer iemand blijft
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zondigen, d.w.z. tegen Gods wil in blijft gaan, mag hij of zij niet
langer lid zijn van de gemeente. Want in de kerk gaat het erom
dat we samen willen doen wat God zegt.

Wie lid wordt van de kerk, stelt zich onder opzicht en tucht
van de kerkenraad. De kerkenraad neemt de zorg op zich voor u.
Dit betekent voor u dat u aanvaardt dat een kerkenraad de op-
dracht heeft van God om toe te zien of u als christen leeft. Ou-
derlingen komen bij u op bezoek om u daarmee te helpen en
daarover met u te spreken. Via hen wil God u helpen.

4. Gereformeerd

Het gaat er in de kerk dus om dat je christen bent. Wat bete-
kent het nu dat u gereformeerd wordt?

Wat dat inhoudt, heeft de kerk uitgesproken in de drie belij-
denisgeschriften. Die belijdenissen kunt u vinden in het GEREFOR-
MEERD KERKBOEK. Dat zijn de NEDERLANDSE GELOOFSBELIDENIS, de
HEIDELBERGSE CATECHISMUS en de DORDTSE LEERREGELS.

Wanneer u lid wordt van onze gemeente, betekent het dat u
instemt met deze belijdenis. Over veel dingen denken we in de
kerk verschillend, maar de afspraak is dat we geen dingen zeg-
gen, die tegen deze belijdenis ingaan. Dat is afgesproken om een-
heid met elkaar in de kerken te bewaren.

Wanneer u van mening bent, dat iets niet klopt met de bijbel,
kunt u dat bij de kerkenraad aankaarten. Gods Woord staat voor
ons boven de belijdenis. Die belijdenis is door mensen geschre-
ven, maar de bijbel is Gods boek.

We hebben als Gereformeerde Kerken ook afspraken over het
samen leven in een kerk. Dat staat in een kerkorde. U kunt die
achterin het GEREFORMEERD KERKBOEK vinden. Om goed met el-
kaar om te gaan en eenheid met elkaar te hebben, zijn die afspra-
ken gemaakt. U vindt daar bijvoorbeeld afspraken over kerkelij-
ke vergaderingen en hoe we daar met elkaar omgaan.

Als lid van een Gereformeerde Kerk wordt u geacht u te wil-
len houden aan die afspraken om op die manier eenheid te on-
derhouden met elkaar in dit land.

5. Gereformeerd (vrijgemaakt)

Deze kerk heet gereformeerd, bijgenaamd vrijgemaakt. Dat
"vrijgemaakt" betekent niets anders dan dat de kerk wil blijven bij
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de bijbel alleen. Toen men de kerken ging binden aan menselijke
ideeén, hebben wij ons daarvan vrijgemaakt.

Die Vrijmaking vond plaats in 1944. Het ging met name over
de doop van de kinderen. De vraag was: heeft zo'n doop ook wel
waarde als een gedoopte later God niet wil dienen? Het antwoord
is: ja, want wat God zegt heeft altijd waarde - of je het gelooft of
niet.

6. Kortom

Lid worden van de Gereformeerde Kerk betekent dat u God
wilt dienen en samen met Gods andere kinderen in de kerk op
weg gaat naar Zijn heerlijke toekomst.

De kerk is de bruid. Jezus is de Bruidegom. Hij komt om Zijn
bruid op te halen. Samen wachten we op Hem.

7. Hoe word ik lid?

Wanneer u lid wilt worden van de gemeente, kunt u dat zeg-
gen tegen iemand van de kerk of van de kerkenraad. De kerken-
raad heeft verantwoordelijkheid van God gekregen om erop toe
te zien wie lid wordt van de kerk.

Wanneer u zegt dat u lid wilt worden, kunt u ervan op aan dat
we daar heel blij mee zijn. Uw verzoek wordt in de kerkenraad
besproken.

U krijgt dan bezoek van twee ouderlingen om met u te spre-
ken over uw motieven. Dat gesprek zal 0.a. gaan over de volgen-
de vragen: waarom wilt u lid worden?, wilt u voor God leven el-
ke dag?, kunt u instemmen met de gereformeerde belijdenis?,
weet u ook wat er van u verwacht wordt in de kerk?

De inhoud van dat gesprek wordt op de kerkenraad gerap-
porteerd. Persoonlijke dingen over u worden alleen in een ker-
kenraad besproken. Daar mag met anderen niet over gesproken
worden. U mag er van uitgaan dat alle dingen die u bespreekt
met ambtsdragers door hen vertrouwelijk worden behandeld.

Wanneer de kerkenraad denkt dat u goed kunt overzien wat
het betekent lid te worden van de kerk, wordt u toegelaten als lid
van de gemeente om ook samen avondmaal te vieren met ons op
de weg naar Christus toe.
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Als u geen lid was van een kerk of nooit belijdenis deed,
wordt u lid van de gemeente door in een kerkdienst belijdenis te
doen van uw geloof. De vragen die u dan gesteld worden kunt u
vinden in het GEREFORMEERD KERKBOEK op bladzijde 520-521.

Wanneer u al lid was van een kerk en belijdenis deed, wordt
u lid door uw doopbewijs in te leveren. U wordt niet opnieuw ge-
doopt en u hoeft dan ook geen belijdenis te doen, maar door uw
doopbewijs in te leveren geeft u aan dat u nu in deze kerk God
wilt dienen.

De zondag dat u lid wordt, is voor u en voor de gemeente een
feestelijke zondag. We proberen dat ook feestelijk te vieren. We

weten op zo'n dag dat de engelen in de hemelen meezingen. Want
wie in de kerk komt, komt bij God thuis.

8. Achtergrond in bijbel en gereformeerde
belijdenis

Dit is voor wie verder wil studeren of er samen over wil pra-
ten.

U vindt in het GEREFORMEERD KERKBOEK de NEDERLANDSE GE-
LOOFSBELIDENIS op bladzijde 410-435, de HEIDELBERGSE CATECHIS-
MUS op bladzijde 436-472 en de DORDTSE LEERREGELS op bladzijde
473-506.

1. Geloof

1.a. Bijbel:

Johannes 3:16-18

Romeinen 4:16-22

Efeze 2:1-8

1.b. Belijdenis:

HEIDELBERGSE CATECHISMUS zondag 7,32-33

GELOOFSBELIDENIS artikelen 5,22-24

DORDTSE LEERREGELS hoofdstuk I, artikel 1-6

2. Kerk

2.a. Bijbel:

Handelingen 2:41-47
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1 Korinthe 12:12-27
Efeze 4:1-16

2.b. Belijdenis:

HEIDELBERGSE CATECHISMUS zondag 21
GELOOFSBELIJDENIS artikelen 27-29
DoRDTSE LEERREGELS hoofdstuk 11, artikel 8-9
3. Opzicht en tucht

3.a.Bijbel:

Mattheus 18:15-18

1 Korinthe 5:1-13

1 Thessalonicenzen 5:12-15
3.b.Belijdenis:

HEIDELBERGSE CATECHISMUS zondag 31
GELOOFSBELIJDENIS artikelen 29, 32
4-6. Gereformeerd (vrijgemaakt)

Een overzicht vindt u in:

C.G.Bos e.a., NIEUWE NEDERLANDSE KERKGESCHIEDENIS, Barne-
veld 1990, deel 1 en II
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Geachte lezer,

gereformeerd en missionair is geen vanzelfsprekende
combinatie. Misschien alleen in het buitenland, waar
gereformeerde zendelingen werken in opdracht van de
kerken. Maar in Nederland is het vaak één van beide.
Of men noemt zich gereformeerd en maakt zich nauu
lijks druk over evangelisatie. Of men wil missionair
zijn en is meer remonstrant dan gereformeerd.

Een gereformeerde zendeling - drs. M.K. Drost - nan
mij als kind mee naar het zendingsveld. Hij leerde me
hoe gereformeerd en missionair bij elkaar horen. Na
mijn studie mocht ik als predikant werken in de dorps
gemeente van Eemdijk en de stadsgemeente van
Rotterdam-Oost. Sinds 1990 werk ik in Noord-
Limburg om via evangelisatie en gemeenteopbouw te
komen tot kerkstichting. Onder Gods genadige zegen
kon'er op 7 november 1997 een Gereformeerde Kerk
(vrijgemaakt) geinstitueerd worden in Venlo.

Het kan ook in Nederland: gereformeerd en missionai.
In dit cahier probeer ik dat duidelijk te maken.

Met vriendelijke groet,

H. Drost



